
ons land, hier het meest op onze plek zijn. Hier 
liggen onze wortels. Hier zijn ook de kinderen 
die we met uw hulp kunnen onderwijzen. 

Dankzij u kunnen zij, over 10 of 20 jaar, werken 
aan het op een hoger plan brengen van hun  
gemeenschap of departement of misschien wel 
het hele land. Dan geven zij ‘Lakay’ een heel 
ander gezicht!

Ik hoop dat u weet dat ik, dat wij allemaal hier, 
ons terdege bewust zijn van uw bijdrage. Ik dank 
u voor de steun aan de kinderen van mijn land, 
Haïti. Ik hoop dat God u blijft zegenen, zodat u 
ons kunt blijven helpen!

Mesi anpil!
Rodriguez Wooderson Ferdinand

‘Lakay se lakay’

Beste Donateurs! Mijn naam is Rodriguez 
Wooderson Ferdinand. Ik geef les in de vijfde 
klas op École Soleil de Hollande. Verderop 
in de nieuwsbrief vertel ik meer over mijzelf. 
Op deze plek bedank ik u voor uw steun aan 
onze leerlingen, de school en daarmee aan de 
Haïtiaanse maatschappij. Ik heb gezien dat er 
intelligente en leergierige kinderen zijn die niet 
naar school kunnen, omdat hun ouders niet 
eens geld hebben om hen eten te geven. 

Maar dankzij uw steun 
vinden deze kinderen 
een veilige plek op onze 
school. U helpt ze hun 
schooltijd door; u zorgt 
voor maaltijden en 
lesmaterialen, zodat de 
kinderen kunnen leren 
lezen, schrijven, teke-
nen, dansen, muziek 
maken en een compu-
ter gebruiken. 

Mijn favoriete gezegde is ‘Lakay se lakay’ (thuis 
is thuis; eigen haard is goud waard). Voor mij 
betekent dit dat we, ondanks de situatie van Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Prachtig nieuw project:  
School  bakkerij – vakschool  
Brood (bakken) voor nu 
en in de toekomst!

Lees erover in de bijgevoegde  
flyer en op onze website.
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De situatie in Haïti is nog altijd heel moeilijk. 
Er zullen weer verkiezingen komen nu de  
president is afgetreden, maar de meeste  
Haïtianen hebben niet meer zoveel vertrouwen 
in een nieuwe president. Toch blijven we hopen 
dat het gaat verbeteren in Haïti.

Op dit moment worden we elke dag geconfron-
teerd met geweld. Elke week zijn er leerlingen 
die niet naar school komen, waarvan we dan 
later de reden horen. Zo is er de leerling wiens 
moeder is omgekomen bij het geweld; de  
leerling bij wie de bandieten zijn huis binnen 
zijn gekomen en alles hebben  
geplunderd; de leerling die met 
haar ouders moest vluchten 
omdat hun woning in brand is 
gestoken; de leerlingen die niet 
meer naar school kunnen komen 
omdat de weg hiernaartoe te 
gevaarlijk is. Zo kan ik helaas 
nog wel even doorgaan. Dit alles 
maakt dat het mentaal moeilijk is 
voor de kinderen, de leerkrachten 
en mijzelf.

Gelukkig hebben we ook mooi 
nieuws te vertellen. De kinderen 

in de klassen gaan gewoon elke dag door met 
het werken aan hun ontwikkeling in taal, reke-
nen en alle andere vakken. Het blijft zo mooi te 
zien dat de kinderen de school als lichtpunt in 
hun leven zien. Ook de twee maaltijden per dag 
zijn zo’n enorme hulp voor de kinderen. 

Nog een mooie ontwikkeling: elke leerling 
krijgt twee groente- of fruitboompjes mee om 
thuis te kunnen planten. Dit is een investering 
waar hopelijk straks een heel gezin profijt van 
kan hebben! Ook blijven we bij onze school veel 
bomen, groenten en fruitbomen planten.

Verder zijn we druk bezig met de school-
bakkerij. We stemmen steeds met het bestuur 
in Nederland af hoe we de bakkerij goed gaan 
laten werken. Een mooi en heel belangrijk 
project, want dit geeft de mogelijkheid om leer-
lingen op te leiden, hen brood te geven en ook 
onze regio aan brood te helpen.

Ik wil afsluiten met het uitspreken van mijn 
dank aan iedereen in Nederland die ons zo 
trouw blijft helpen! U heeft geen idee hoe groot 
de waarde is van wat u doet voor ons!

Kempe‘ s JEAN, 
Directeur van de school

‘Mentaal een zware tijd door dagelijks geweld’ en  
ander (ook mooi) nieuws van onze school

‘Kempès en leerlingen’
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Op deze plek mag ik wat meer over mezelf  
vertellen. Ik ben één van de docenten en geef 
les in de vijfde klas van de onderbouw. Ik woon 
op dit moment bij mijn ouders, want mijn 
moeder is veel ziek en ik zorg voor mijn jongere 
broer. Ik kan me een eigen huis of gezin ook 
nog niet veroorloven. Maar dat geeft niet, want 
ik heb een liefdevol thuis.

Ik vind lesgeven prachtig omdat ik kennis kan 
overbrengen en er zelf ook elke dag van leer. 
Het geeft me veel plezier de kinderen bezig 
te zien met de lesstof en ze te helpen met het 
ontwikkelen van normen en waarden. 

Er is ook een moeilijke kant aan lesgeven, vind 
ik; dat is de invloed van hun leefomstandighe-
den op de leerlingen. Ze moeten vaak ver lopen 
over slechte wegen en hebben dan thuis niet 
veel tijd voor hun huiswerk. Veel leerlingen 
hebben ook geen goede verlichting thuis. Ik 
merk dat het leren daardoor moeilijker gaat.

Ik doe graag mee met projecten binnen onze 
school. Dit jaar vooral met het fruitbomenpro-
ject. In onze schoolkwekerij groeien nu bijna 
800 plantjes! We hebben papaja, avocado, koffie 

en mango geplant. De kin-
deren leren er veel van en 
als het goed gaat kan straks 
de hele omgeving hiervan 
profiteren. Ook ben ik en-
thousiast over de uitstapjes 
waarbij we kinderen leren 
over hun omgeving.

Als ik iets zou mogen 
veranderen op school is 
dat de samenwerking. We 
zouden elkaar nog meer 
kunnen helpen en steunen 
en de mooie dingen van ons 
werk met elkaar delen. Dan 
kunnen we er nog meer zijn 
voor de leerlingen. 

Ik heb dit gevoel sterk ervaren toen we het 
20-jarig-bestaan van de school vierden. Toen 
deelden we met leerlingen, ouders, collega’s, en 
onze directrice Marijke en directeur Kempès, 
hoe blij we zijn met onze school. Daarvoor wil 
ik u bedanken!

Hartelijke groet, Rodriguez

Wij werken op École Soleil de Hollande

 Stichting Naar School in Haïti  |  Nummer 2 - 2024



Wat een vreselij-
ke verhalen hoor 
ik uit Haïti. Onze 
directeur Kempès 
en boekhouder 
Marc Arthur 
nemen mij in 
bescherming 
door bijna niets 
te schrijven over 
hoe het rond 
onze school is 
wat betreft onlus-
ten en gangsters. 

Dit maakte mij nerveus. Met klem heb ik hen 
gevraagd mij goed op de hoogte te houden. 
Dan kan ik hen beter steunen en jullie goed 
inlichten en dat geeft mij meer rust. 

In maart was het heel heftig in onze regio. 
Ontsnapte gevangen terroriseerden mensen 
dichtbij en vijf kilometer voorbij onze school.  
Zij staken huizen in brand en er werd een man 
gedood. Later bleek deze moord een vergel-
ding in de relationele sfeer. 

Hoe verschrikkelijk dat ook is, toch gaf het me 
rust zoals u misschien wel begrijpt. Daarna is 
er een wat minder bedreigende periode aange-
broken, maar het blijft afwachten. 

Gelukkig hoor ik van Haïtianen uit ons gebied 
dat de sympathisanten van de bendes ontzet-
tend blij zijn dat wij onze school openhouden 
en onze leerlingen een ontbijt en een warme 
maaltijd geven. De voedselpakketten worden 
enorm gewaardeerd!

Een erg groot probleem is het kopen van vol-
doende rijst, bonen en ander voedsel. Bendes 
hebben de havens overgenomen en het vlieg-
veld is nog dicht. Er komt al twee maanden 
geen voedsel het land in. De prijzen worden 
steeds hoger. Gelukkig lukt het onze directeur 
Kempès om nog voldoende op voorraad te 
hebben voor onze leerlingen.

Hoop doet leven, hoe moeilijk dat ook soms is

Stichting Naar School in Haïti geeft de inwo-
ners rond onze school tot ver in de bergen 
hoop.

Hoop doet leven en hoop maakt dat je het 
leven kunt volhouden, hoe moeilijk dat ook 
soms is. Dit maakt mij blij. 

Wij doen het samen! Laten wij hiermee door-
gaan! Er een schepje bovenop doen als dat 
mogelijk is en hen blijven ondersteunen. Het 
is ons 25 jaar gelukt een helder groot Licht te 
zijn in Haïti, dat schijnt tot in de harten van 
onze leerlingen, ons personeel en de mensen 
in een grote omgeving rond onze school.  
Dank je wel! Mesi anpil!

Met mijn krachtige 4wielfietscaravan hoop ik 
veel kilometers te maken om donaties voor 
onze school op te halen en het is natuurlijk 
ook goed voor mijn gezondheid. Ik heb er in 
ieder geval veel plezier in.  U kunt mij volgen 
op Polarsteps. Daarop deel ik (bijna) elke 
fietsdag mijn belevenissen.

Een mooie zomer en warme groet,
Marijke Zaalberg 

Bedankt voor uw hulp bij het 
uitdelen van voedselpakketten

Wij willen u bedanken voor uw hulp bij 
het uitdelen van voedselpakketten.  
Uw donaties maken het mogelijk dat de  
allerarmste mensen rondom onze school 
te eten hebben. 

Hulp blijft nodig. Een voedselpakket kost  
€ 35,-. Daarmee heeft een gezin een 
maand lang te eten. Maak uw bijdrage 
over naar NL57 RABO 0369 4665 00  
of NL20 TRIO 0320 3640 03 t.n.v.  
Stichting Naar School in Haïti onder  
vermelding van ‘Rijst en zaden’.
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Ons bestuur heeft uit de donaties die wij van u 
mochten ontvangen een bedrag bestemd voor 
de afbouw van de schoolkantine. De school-
kantine is nu mooi gestukadoord en daarmee 
klaar voor gebruik. Dit is een enorme opsteker 
voor de hele school in deze zware tijd. 

De afbouw lag al een tijdje stil. Voor de crisis 
in Haïti uitbrak, hadden we met directeur 
Kempès afgesproken dat de school uit eigen 
middelen voor de afbouw zou zorgen.  
De school zou immers meer en meer zelf 

de verantwoordelijkheid op hun schouders 
nemen. Maar u zult begrijpen dat het hen in 
de huidige situatie niet lukt daarvoor geld 
beschikbaar te maken. Dat wij de afbouw nu 
alsnog met uw hulp mogelijk hebben gemaakt 
is een groot hart onder riem voor het hele 
team en alle kinderen. Nu hoeven er geen  
kinderen meer in de klas te eten, maar is er 
een prachtige ruimte waar alle kinderen  
kunnen eten en samenkomen. 

Heel veel dank voor uw steun!

Schoolkantine afgebouwd: een groot hart onder de riem

Van Basiliek naar Bazel; moedigt u ook de  
fietsers van The Ride on Education 2024 aan?
Voor de Basiliek op het Onze Lieve Vrouweplein in Maastricht klinkt op  
zaterdagochtend 20 juli a.s. het startschot van de leukste fietstocht van het 
jaar! De tocht gaat dit jaar naar Bazel in Zwitserland. De fietsers zijn nu nog 
aan het trainen om straks de vele hoogtemeters onderweg te kunnen trotse-
ren; ze hebben er enorm veel zin in. Moedig ze aan door één of meer van de 
kanjers die trappen voor Stichting Naar School in Haïti te sponsoren! 

Op de website van The Ride on Education heeft elke fietser zijn eigen pagina en u kunt daarop 
direct doneren: www.therideoneducation.nl (kijk bij Goede doelen, Sponsor een fietser.)  
Of stort direct op NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v. The Ride on Education en vermeld daarbij 
welke fietser/doel u sponsert. 

Uw sponsorbedrag komt volledig ten goede aan onze school in Haïti. Heel veel dank!
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Als er iemand is 
die het na 25 jaar 
Stichting Naar 
School in Haïti 
verdient om in 
het zonnetje te 

worden gezet dan 
is dat Herman Meijer. 

Herman is als sinds de start als vrijwilliger aan onze  
stichting verbonden. Herman is superhandig met o.a. de  
automatisering van gegevens en wij kunnen hem altijd  
vragen als we er zelf niet uitkomen. 

Recent heeft Herman zich vele uren belangeloos ingezet om 
de overgang naar het nieuwe systeem voor ons donateur-
gegevensbestand mogelijk te maken. Wat waren wij blij met 
zijn hulp nadat we een paar maanden van tevoren hoorden 
dat ons eerdere systeem uit de lucht zou gaan. Herman is ook 
degene die elke drie maanden de adressen op de enveloppen 
print, waarin we onze nieuwsbrief versturen; elke keer een 
enorme klus. 

Lieve Herman, het is zo ontzettend fijn dat jij ons al zoveel 
jaren ondersteunt. Daarvoor verdien je een dikke pluim en 
een enorm dankjewel!

Bedankt!

Van MRC-Holland Foundation 
in Amsterdam, verbonden aan 
een DNA-diagnostiek bedrijf, 
ontvingen wij opnieuw een 
heel mooie donatie. Met haar 
missie ‘gelijke kansen voor 
ieder kind’ zet MRC-Holland 
Foundation zich in voor  
onderwijsprojecten in ontwik-
kelingslanden. Wat fijn dat 
MRC Holland Foundation ons 
al zo lang ondersteunt.  
Heel veel dank! Mesi anpil!

Laatste nieuws

De artikelen in deze nieuwsbrief 
schrijven wij ongeveer vier weken 
van tevoren. Daarna wordt de 
nieuwsbrief opgemaakt, gedrukt 
en door vrijwilligers verzendklaar 
gemaakt. 
Kijk voor het meest actuele nieuws 
op onze website:  
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl/
laatste-nieuws

Stichting Naar School in Haïti

Stichting Naar School in Haïti
Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Volg ons op Facebook en Instagram

Stichting Naar School in Haïti is  
opgericht op 29 december 1998  
en ingeschreven bij de KvK te  
Meppel onder nummer 04 05 76 45

Bankrekeningnummers: 
NL57 RABO 0369 4665 00
NL20 TRIO 0320 3640 03

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

HERMAN

in het zonnetje
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