Mijn naam is Gladcinn Tilus, ik geef les in het eerste jaar van de lagere
school op I'Ecole Soleil de Hollande. Verderop in de nieuwsbrief zal ik mij
verder voorstellen.

Deze keer mag ik de donateurs van onze school bedanken voor hun vrij-
gevigheid en steun. Ik moest daarbij denken aan een Haitiaans spreek-
woord, dat zegt ‘Veel kikkers doen de rivier stijgen’. Het betekent dat we
samen iets groots kunnen bereiken. Door met veel mensen iets aan te
pakken, kunnen we ook grote problemen oplossen. Dat doet u met uw
giften, hoe klein of groot die ook zijn. Daardoor is het mogelijk dat ik
mensen, die ik als kind les gegeven heb, nu zie rondlopen als stagiaire,
klassenassistent of zelfs als leraar. Dat heeft uw hulp mogelijk gemaakt.

I Ik ben zo blij dat onze donateurs bereid zijn te geven; ik vind het een

prachtig gebaar. Niet iedereen is daartoe bereid en ik weet dat het mensen
soms heel wat kost om ons te steunen. Daarom dank ik u voor wat u doet om kinderen naar school
te laten gaan en ons op allerlei andere manieren steun te bieden. Ik wil ook zeggen hoe blij ik ben
met de bestuursleden, zowel hier als in Nederland. En vooral Marijke Zaalberg wil ik bedanken
omdat zij zich onvermoeibaar inzet om onze school op de been te houden!

Mesi! Ke Bondye jete plis benediksyon sou nou! (Bedankt! God zegene u meer en meer!)
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De school bestaat 25 jaar en dat gaan we, ondanks de

moeilijke tijd, vieren!

Het leven in Haiti is moeilijk en dat merken

we allemaal. Op dit moment is de grens met de
Dominicaanse Republiek gesloten. Hierdoor
zijn bijvoorbeeld rijst, olie, groenten en fruit
moeilijk te verkrijgen en moeten er ook pro-
ducten uit Amerika komen. De prijzen stijgen
verder. Ook de bendes zijn onverminderd actief
en regeren in veel wijken. We zijn blij dat het
rondom onze school nog steeds relatief veilig is.

De school draait volop! Elke ochtend krijgen
alle leerlingen een boterham met pindakaas.

In de middag krijgen ze een bord eten; meestal
rijst met bonen. Dat de kinderen schoolmaal-
tijden krijgen betekent voor de ouders een hele
zorg minder en die zijn daar heel dankbaar
voor. We zien het positieve effect ook terug in
de leerprestaties; de kinderen kunnen zich beter
concentreren.

Ik vind het leuk om u te laten weten, dat we
naast onze reguliere lessen ook diverse andere
projecten en educatieve uren hebben. Zo heb-
ben we creatieve lessen; leerlingen leren arm-
banden, kettingen en sandalen maken. Eén keer
per week krijgen de leerlingen dans en muziek.
Er zijn tuinbouwlessen, waarin leerlingen
groenten en kruiden planten die ze later in het
jaar oogsten. Er worden lessen gegeven in hy-
giéne; we maken dan met klassen de omgeving
van de school schoon, door op pad te gaan en

alle vuilnis te verzamelen. Zo blijft de omge-
ving van de school er netjes uitzien. We zien de
leerlingen genieten van deze lessen.

In december bestaat de school 25 jaar! Dat
willen we vieren, samen met onze leerlingen
en hun ouders. We gaan er een vrolijk kerst- en
jubileumfeest van maken. De leerlingen zullen
laten zien wat er in 25 jaar tijd allemaal gedaan
is door en op school. We vinden het heel jam-
mer dat Marijke en het Nederlandse bestuur,
door de onveilige situatie in Haiti, er niet bij
kunnen zijn. Toch gaan we er in deze moeilijke
tijd een feest van maken!

Ik wil iedereen nogmaals heel erg
bedanken voor alle hulp die we krijgen
vanuit Nederland. Dankzij u kun-

nen we de school draaiende houden,
leerkrachten betalen, medische hulp,
eten en kleding geven en boeken en
schoolspullen kopen. Oftewel: zonder
uw hulp zou dit alles niet mogelijk zijn.
We zijn u heel dankbaar. Merci anpil!

Kempes JEAN,
Directew van de ¢chool
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Kerstgroet van Marijke; we willen vooral een Licht zijn

Een fietstocht van bijna 1.100 km door
Nederland deed me goed. Ik voel me prima.
Of ik nu thuis ben of op de fiets zit; ik heb
dagelijks contact met Kempés (onze directeur)
en Marc Arthur (onze boekhouder). Ik ben
erg blij dat ik verbonden kan blijven met onze
school en de mensen kan ondersteunen.

Het is in deze moeilijke tijd een hele uitdaging
voor Kempés om de school te runnen.

Zo besloot de leerkracht maatschappijleer
plotseling met zijn gezin te vluchten; de onvei-
ligheid door de gangsters was voor hem en zijn
gezin te dreigend. Kempés nam de lessen over,
omdat hij momenteel geen nieuwe leerkracht
kan vinden. Ik begrijp dat, maar het maakt
hem ook oververmoeid.

Kempeés heeft zon groot hart, hij wil iedereen
met problemen helpen en op dit moment zijn
dat zo ontzettend veel mensen. Vanuit Neder-
land ondersteun en adviseer ik hem, laat ik
hem zien welke keuzes mogelijk zijn.

NPT
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Ik worstel dan wel eens; waar stel ik de grens,
waar geef ik ruimte om te leren van zijn keuzes.
Dat is soms best een spannend evenwicht.
Gelukkig kunnen wij in ons bestuur goed

spreken over dit soort dilemma’s. We hebben
Kempeés als bestuur gevraagd om niet zelf meer
deze lessen te geven. Daar was hij het bij nader
inzien van harte mee eens.

Wij willen vanuit Nederland vooral een Licht
zijn voor onze school en haar omgeving. Mijn
vurige wens en die van ons bestuur is, dat de
inzet van Keniaanse en VN-troepen rust, liefde,
hoop, veiligheid en vrede gaan brengen.

Lieve donateurs, heel veel dank voor alle giften
en ondersteuning. Oneindig veel dank! Elke
dag kunnen 279 leerlingen onderwijs volgen en
krijgen zij een ontbijt en een warme maaltijd.
De kinderen kunnen leren, dansen en sporten.
En zij kunnen kind zijn. Mesi anpil! Dank je
wel!

Fijne kerstdagen in Liefde en Vrede, een gezond

2024, warme liefdevolle groet, ook namens ons
bestuur,

Marjk& Z_aafborg_
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Kom ook naar onze Ontmoetingsdag in 2024!

U bent van harte welkom op onze
Ontmoetingsdag! Wilt u deze dag niet missen?
Schrijf deze datum dan gelijk in uw agenda:
zondag 26 mei 2024 in Windesheim.

Tijdens de Ontmoetingsdag is er ruimte voor
een gezellig samenzijn, nadere kennismaking,
ruimte om met elkaar te delen en informatie
uit te wisselen. En we hebben wat te vieren,
want onze stichting bestaat 25 jaar!

In de volgende nieuwsbrief leest u meer
informatie over het programma. Of houd
onze website in de gaten.

Speciale oproep
(ook voor jongeren!)

Wilt u of wil jij ons op deze
Ontmoetingsdag helpen? We kunnen uw
en jouw hulp goed gebruiken, bijvoorbeeld
achter de bar of voor de verkoop van
Haitiaanse kunst!

Laat het ons weten, stuur een mailtje naar
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.

Help mee onze school een steviger basis te geven;
doe mee aan ‘10.000 vrienden’

Tovert u ook een glimlach op het gezicht van
één of meerdere Haitiaanse kinderen?

We zijn op zoek naar 10.000 vrienden die een
steentje bij willen dragen aan een mooiere
wereld én de kinderen in Haiti een warm hart
toedragen. We zijn op zoek naar 10.000 vrien-
den die ieder jaar rond kerst € 25,- kunnen
missen om de kinderen in Haiti een kans te

prachtig resultaat behaald!

Een fantastische groep fietsers heeft dit jaar een tocht
gemaakt van Enschede naar Berlijn om geld binnen te
halen voor scholen in ontwikkelingslanden! Het was deze
keer een hele natte tocht met veel stortbuien en het nodige
onweer. De eindstand voor alle scholen samen was
€30.813,- Voor onze school is maar liefst € 18.508,- bij
elkaar gefietst. Wat een geweldig mooi resultaat en wat zijn
wij, en vooral de kinderen in Haiti hier dankbaar voor!

Volgend jaar gaat de tocht van Maastricht, via Belgié,
naar Basel in Duitsland. Wilt u met ons meefietsen?

bieden om naar school te gaan. Doe ook mee!
Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u
het formulier waarmee u zich kunt aanmelden
voor de 10.000 vrienden actie.

Aanmelden kan ook via
www.10000vrienden.nl/glimlach.
Onze dank is groot!

The Ride on Education heeft ook dit jaar een (,g}/\\

Noteer deze data dan alvast in uw agenda: 20 t/m 27 juli 2024.
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Wij werken op ’Ecole Soleil de Hollande

Zoals beloofd zal ik, Gladcinn Tilus, hier meer
over mezelf vertellen.

Ik werk sinds september 2006 op I'Ecole Soleil
de Hollande, als leerkracht in het lager onder-
wijs (vooral de eerste en tweede klas).

Ik wist al van jongs af aan dat ik met kinderen
wilde gaan werken, en dat zorgde ervoor dat
ik in het onderwijs terecht kwam. Ik heb op
verschillende scholen meegelopen. Onze
school stak er met kop en schouders bovenuit!
I'Ecole Soleil de Hollande was voor mij een
voorbeeld voor anderen en bood de kinde-
ren echt goed onderwijs. Hier wilde ik gaan
werken, zodat ik iets goeds kan doen voor
kinderen en ook voor mijn gezin kan zorgen.
Mijn gezin wil zeggen mijn vrouw en vier
kinderen.

Ik ben blij met mijn baan, want het is onze
enige bron van inkomsten. Naast mijn baan,
het reizen naar school, het onderhouden van
ons huis en het regelen van voedsel, heb ik
geen mogelijkheid nog iets anders te doen.

Het werk zelf geeft me veel voldoening. Tk
vind het geweldig als aan het eind van een
schooljaar al mijn leerlingen erin slagen om
naar een hogere klas te gaan. En dat ik, zoals
ik al zei, soms oud-leerlingen terugzie als
collega.

Ik ben al jaren betrokken bij de moestuin van
de school. Wat we oogsten gebruiken we in de
schoolmaaltijden, zodat de kinderen naast rijst
en bonen soms ook groenten kunnen eten.
Net zo belangrijk vind ik het dat de kinderen
meehelpen in de moestuin. Zo leren ze dat ze
zelf iets kunnen bijdragen en succes kunnen
behalen. Mijn klas doet dus altijd mee in de
moestuin.

Net als veel anderen zal ik nooit vergeten hoe
de donateurs ons hebben geholpen na de aard-
beving in 2010. Het was een vreselijke situatie
voor Haiti, met veel slachtoffers en schade.

De mensen in
Nederland heb-
ben toen van
harte gehoor
gegeven aan de
roep om hulp van
Marijke Zaalberg
en niet alleen

de school, maar
ook de gemeen-
schap eromheen
geholpen.

Ik ben dankbaar voor wat u geeft en hoe u

ons steunt. In de Bijbel staat dat het beter is te
geven dan te ontvangen. Ik hoop daarom dat u
ons blijft steunen, zodat wij kunnen doen wat
volgens mij God ons als taak gegeven heeft,
namelijk de zwakken en mensen in nood

blijven helpen.

Mesi anpil!
Gladcinn Tilvs

Geef een gezin een
voedselpakket

Wij voelen ons erg dankbaar dat wij dankzij
alle donaties voedselhulp kunnen bieden.
Regelmatig delen we voedselpakketten uit aan
gezinnen van leerlingen en andere mensen in
de omgeving van de school. Voedsel behoort
tot één van de allereerste levensbehoeftes
maar is voor veel mensen nauwelijks bereik-
baar in deze moeilijke tijden. Het uitdelen van
voedselpakketten is daarom erg belangrijk.
Met uw donatie kunnen wij deze broodnodige
voedselhulp blijven bieden. Een voedselpak-
ket kost € 35,-. Daarmee heeft een gezin een
maand lang te eten.

U kunt uw bijdrage overmaken naar
NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting
Naar School in Haiti ovv ‘Rijst en zaden’
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Stichting Naar School in Haiti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES | www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
NL57 RABO 0369 4665 00

Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.

DL, / VLEVL. & oo
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ErIAIL 1 e
IBAN BanKreKeninGMUIMIMET : ..........ccc.ccccciiiiiiiiiiiiiiieiieeisiiessieseseeeees e oesssee e
Tk machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: .......ccccccoocevicerccin Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl.
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Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:
Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00

C . . . Stichting Naar School in Haiti is
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl opgericht op 29 december 1998 5

Beogende

en ingeschreven bij de KvK te
n Meppel onder nummer AN

Volg ons op Facebook en Instagram 04 0576 45

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



