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Dank u wel

Enorm bedankt voor uw steun en giften. Het is zo
mooi te zien dat er veel zeer trouwe donateurs zijn
die ons werk ondersteunen. Dankuwel! Mesi Anpil!
Dit is zo ontzettend belangrijk, met deze giften kun-
nen wij onze leerlingen naar school laten gaan en de
onderwijzers en het andere personeel betalen. Alle
kosten voor ruim 800 leerlingen en 67 personeelsle-
den komen per jaar op ruim € 200.000,-.

Driekwart van dit geld komt uit Nederland. Het
vierde deel komt binnen in Haiti door het schoolgeld
van de leerlingen, door giften van gasten en dankzij
de ‘rootsreizen’ die ik begeleid en de gesprekken die
ik vertaal voor de families. Met alle giften, veel hulp
van vrijwilligers in Nederland en in Haiti, inzet van
ons bestuur, al deze mooie energie samen lukt het
ons om dit alles voor elkaar te krijgen. Dankuwel!

Het leven voor veel Haitianen is ontzettend moeilijk.
De prijzen van eten en producten gaan omhoog, het
vervoer wordt duurder doordat de benzine prijzen
stijgen, veel scholen worden duurder en er is bijna
geen vast werk te krijgen. Er wordt veel honger
geleden. In Haiti overleeft men van dag tot dag. Weer
kreeg ik baby’s aangeboden om in huis te nemen om-
dat de ellende thuis te groot is. Helaas kan dat niet.

Het raakt mij na al die jaren nog steeds om te zien
hoe de mensen hier moeten overleven en hoe weinig
eten, spullen, kleding, de kinderen krijgen of hebben.

Hoeveel generaties zal het duren voordat onze
leerlingen een beter leven krijgen? Ik zou zo graag
zien dat er minder werk op mij neerkomt en dat het
grootste deel van het werk door Haitianen wordt
gedaan. Jaar in jaar uit, nu al 23 jaar, leid ik mensen
op en nog komt er te veel op mij neer.

Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan gaan, is
onze boekhouder, Nobert Michel. Hij is 20 jaar jong
en hij is erg goed. Hij heeft net als Kempés Jean en
Robenson Michel (broer) geen controle nodig. Hij
stelt mij vragen als er iets is en heeft wat boekhouden
betreft veel inzicht. Dit is een zeer positieve ervaring.
Dit maakt het leven hier prettig.

Het is bijna kerst. Een nieuw jaar, 2018, breekt aan!
Een nieuw jaar, nieuwe kansen om samen iets voor
onze medemens te doen. Ons bestuur in Neder-

land en wij vanuit Haiti, wensen u ontzettend fijne
kerstdagen en een gezond en mooi leven toe voor het
nieuwe jaar. Dat wij samen onze leerlingen en ons
personeel weer kunnen helpen en dat 2018 ook voor
hen een mooi jaar zal worden.

Warme 5{0@15 Marije Zaafborg_
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Ecole Soleil de Hollande

Het organiseren van dit schooljaar ging niet gemak-
kelijk. Er was een zeer heftige gebeurtenis (zie kader)
en in september waren er de dreigende cyclonen.

De gevolgen daarvan vielen voor ons in het zuiden
van Haiti gelukkig mee. Heel fijn was dat Robenson
en Antonio ’s nachts in het vrijwilligershuis bleven
slapen voor het geval ik hulp nodig zou hebben.

Dat voelde erg fijn.

Wat enorm lastig blijft, is het niveau van de on-
derwijzers. Er zijn vijf onderwijzers van de lagere
school met een officieel diploma. Desondanks kun-
nen enkelen van hun niet zelf hun lesprogramma
schrijven. En u begrijpt dat de onderwijzers zonder
diploma dat helemaal niet kunnen. De medewerkers
hebben geen onderwijservaring en de opleidingen in
Haiti schieten te kort. Kempes moet alles begeleiden,
controleren en uitleggen. Dit neemt erg veel tijd.

in hef zonnetie

Stichting Naar School in Haiti

Graag geven wij vrijwilligster
Leny Schepel en haar familie
een hele dikke pluim. Al heel
veel jaren zorgt Leny Schepel
met haar familie voor het
versturen van de nieuwsbrie-
ven (afwisselend met Yvonne
Eggen). Ongeveer 2.500
nieuwsbrieven verzendklaar
maken is een heel karwei.
Ontzettend bedankt dat
jullie dit al zo veel jaren hebben gedaan! Leny heeft ook in
Haiti meerdere keren vrijwilligerswerk gedaan op onze school.
Fantastisch! Mesi Anpil!
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Dodelijk ongeval

Onze directeur Kempés was buiten zijn schuld
betrokken bij een dodelijk ongeval. Het betrof
een vader van een gezin. Dit heeft Kempes en
ons diep geraakt. Omdat het met onze vracht-
wagen was gebeurd, moesten wij als stichting

(zo is de wet in Haiti) de begrafenis en de
schoolkosten voor de kinderen van de over-
ledene betalen. Maar de emotionele kant was
een stuk zwaarder.

Nadat Kempeés eind vorig schooljaar vijf weken ziek
was geweest, heeft hij gekozen meerdere taken over
te dragen aan personeel dat al lang bij ons werkt.
Denk aan het onderhoud van de drinkwatersys-
temen, onze vrachtwagens en het toezicht op de
leerlingen en het schoonmaakpersoneel.

Hoe eenvoudig het werk ook is, in Haiti loopt het
niet goed. Ook personeel met een universitaire oplei-
ding kan het niet naar behoren doen. Het is niet dat
zij niet willen, maar zij zien niet hoe het moet.

Zij kunnen niet op eigen ideeén komen om iets op
een andere manier te doen. Alles moet uitgelegd
worden. En dan te bedenken dat, ondanks al deze
problemen, onze school en de school van het grote
weeshuis NPES de beste scholen zijn in ons district.
Dan blijkt weer hoe hard onderwijs, ervaring en
goede voorbeelden nodig zijn.

Dus we gaan door! En wij proberen een weg te vin-
den het zo goed mogelijk te doen, zodat de kinderen

zo veel en zo goed mogelijke kansen krijgen.

l\/\a@l@ Z_aa!borg
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Een jaar na orkaan Matthew

Deze orkaan heeft veel narigheid gebracht. Met uw
hulp zijn wij hard aan het werk gegaan. Dankzij de
actie “Vooruit met de geit!” en ‘No Goat, No Glory’
hebben wij 160 geiten kunnen kopen en weggeven.
Intussen zijn al meerdere lammetjes geboren en
doorgegeven aan een volgend gezin. Iedereen is er
erg blij mee en heel dankbaar.

Er zijn ook veel bonen en broccolizaden uitgedeeld
na de orkaan Matthew. Ruim 150 gezinnen hebben
vijf grote blikken bonen gekregen. Na ruim drie
maanden gaven de gezinnen van hun opbrengst ons
drie blikken bonen terug. Deze worden gebruikt voor
de schoolmaaltijden van onze leerlingen en om weer
te zaaien.

En er zijn tien huisjes van ons huizenproject ‘Kay
Matthew’ volledig afgebouwd. De gezinnen zijn trots
en dolgelukkig dat zij er wonen. Aan nog twee huisjes
wordt gewerkt. Afgelopen september en oktober lag
de bouw van de laatste twee huisjes helaas stil. Dat
kwam door de cyclonen en door het regenseizoen.
Die waren er de oorzaak van dat onze vrachtwagen
niet in Furcy tegen de heuvels op kon rijden met de

Exany Joseph

Het is een groot plezier voor mij u over mijn werk in
Ecole Soleil de Hollande te schrijven. Ik ben er ook
trots op. Ik heet Exany Joseph en ben 23 jaar oud.

Ik werk al drie jaar in ‘Ecole Soleil de Hollande’ als
assistent.

Ik ben assistent in een klas en ik ben muziekleraar.
Als een onderwijzer ziek is mag ik de klas overne-
men. Ik houd heel veel van gitaar spelen en samen
met de leerlingen te zingen terwijl ik ze op de piano
of op de gitaar begeleid.

—

Stichting Naar School in Haiti
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bouwmaterialen. Het terrein bestaat uit roodbruine,
vette klei, de wegen zijn te slecht en de vrachtauto
heeft geen vierwielaandrijving.

Wij hopen dat alle huisjes helemaal klaar zijn op

het moment dat u dit leest. De gezinnen die al in

hun huisjes wonen zijn er ontzettend blij mee. Zij
bedanken alle donateurs voor hun giften. Zij hebben
nu een onderdak dat tegen aardbevingen en cyclonen
bestand is.

Ik studeer voor loodgieter en elektricien. Ik vind
onderwijs geven leuk, maar ik houd nog meer van
techniek. Ik heb drie jaar geleden de middelbare
school afgerond met een diploma. Ik woon in Pierre
Paul, ongeveer twee kilometer bij onze school van-
daan. Daar woon ik samen met mijn vader, moeder,
één broer en vier zussen.

Ik vind gitaar spelen het leukst en zou graag artiest
worden. Ik kan noten lezen en ook uit mijn hoofd
melodieén spelen. Maar ik vind het ook heel leuk
om in Ecole Soleil de Hollande te werken. Tk wil u
danken u dat u ons helpt zodat onze leerlingen naar
school kunnen gaan en wij kunnen werken.

Hartelijke groeten en dank u wel, mesi anpil!

Exanq Jogeph
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Ik kom graag nog
eens terug!

Hallo allemaal,

Ik zal mijzelf eerst even netjes voorstellen: mijn
naam is Liselore, ik ben 17 jaar oud en heb een
grote passie voor sport, muziek en kinderen ver-
maken. Een jaar geleden zat ik in mijn eindexa-
menjaar van de Havo. Ik was aangenomen voor
de opleiding sportdocent maar diep in mijn hart
wilde ik naar het buitenland om kinderen te hel-
pen aan een betere toekomst. Maar omdat ik toen
nog maar 16 jaar oud was ging dat plannetje niet
door. Ineens kwam deze stichting op mijn pad.
Alsof het gewoon mijn lot was.

Op 29 augustus was het dan zo ver. Ik vloog naar
het eiland Haiti. Door een eerdere reis naar Nige-
ria, dat was vanwege de adoptie van mijn broertje,
wist ik een beetje wat ik kon verwachten. Wat mij
als eerste opviel was dat beide landen dezelfde geur
hebben, heel apart!

In de loop van de dagen viel mij ook het andere
leven op. Hier is het niet normaal om naar school
te gaan, ‘s avonds naar training te gaan, drie keer
per dag een maaltijd te hebben. En dat soort voor
ons gewone dingen. Na een week begon hier het
schooljaar en dus ook mijn nieuwe leventje.

Stichting Naar School in Haiti
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Elke dag begint met het controleren van de school-
pasjes bij het hek. Daarna heb ik vaak eerst een aantal
muzieklessen samen met Exany en vanaf half elf
beginnen de sportlessen samen met Luckson. Ik heb
daar ontzettend veel plezier in!

Aan het eind van de middag probeer ik samen met
Luckson een nieuw sportspelletje uit met de kinderen
van hier. Daarna geniet ik samen met Marijke van
het spelletje HayDay onder het genot van een koekje
en een kop thee. En ‘s avonds eten we wat, samen met
Kathia en Genia en een paar uur later gaan we alweer
naar bed. Ik geniet hier volop en kom graag nog eens
terug!

Crvoetjes, Liselore Blaawy

Jubileum Ontmoetingsdag 2018 op 15 april!

Wij nodigen u van harte uit voor onze speciale ontmoetingsdag op zondag 15 april 2018. Deze Ontmoe-
tingsdag 2018 is een feestdag met een ‘gouden randje’ In 2018 viert Stichting Naar School in Haiti haar
20-jarig bestaan! Wij zullen dit onder andere vieren met een bijzondere Haitiaanse gast. Houdt onze website

in de gaten om hier meer over te lezen.

Wij organiseren deze gezellige dag speciaal voor alle mensen die ons
werk, onze school en de kinderen in Haiti een warm hart toedragen.
Tijdens de Ontmoetingsdag informeren wij u ook over onze projecten in
Haiti en over acties die wij in Nederland houden. En natuurlijk is het een

mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Vanaf 2018 houden wij de Ontmoetingsdag op een voor ons nieuwe
locatie. Centraal gelegen in het land, in het dorpje Windesheim, iets ten

zuiden van Zwolle.

Dus kom zondag 15 april 2018 naar Dorpshuis ‘De Molenkamp’ in

Windesheim.
Adres:

U bent van harte welkom!

Geert Grooteweg 21, 8015 PM in Windesheim
Zaal open: 10.30 uur - Het programma begint om 11.00 uur

Robenson en Kempeés controleren alle
ingekochte schoolboeken.
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Juli 2018: Fietstocht voor het goede doel

Verenig het nuttige met het aangename, stap een week lang op de fiets en

doe mee met de sponsorfietstocht “The Ride on Education’ Een fietsavontuur
(sponsorfietstocht) waarbij geld wordt ingezameld voor kinderen in ontwik-
kelingslanden. Stichting Naar School in Haiti is één van deze goede doelen. In
2018 fietsen wij voor het zesde jaar mee met deze fietstocht. De afstanden zijn
ongeveer 85 kilometer per dag, maar de helft fietsen kan ook.

De “The Ride on Education 2018 wordt gehouden van 21 t/m 28 juli 2018.
Eindbestemming wordt Trier, aan de Moezel. U kunt op elk soort fiets deelne-
men. Zoals we al aangaven is het de bedoeling dat fietsers zich laten sponsoren.
Wij helpen graag met ideeén om sponsors te vinden. Neem voor vrijblijvende
informatie contact op met ons stichtingkantoor en Marjan vertelt er meer over.

Altijd al iets willen doen voor een goed doel? Dan is dit uw kans!

Gezocht

Wij zijn op zoek naar 10.000 vrienden. Niet op Facebook of Instagram maar vrienden die kinderen in
Haiti een warm hart toedragen. Vrienden die elk jaar rond kerst € 25,- kunnen en willen missen om op die
manier kinderen in Haiti de mogelijkheid te geven naar school te gaan. Stichting Naar School in Haiti is al
sinds 1998 actief in Haiti en zorgt ervoor dat er zon achthonderd (!) kinderen naar school kunnen en op
schooldagen te eten krijgen. Dit alles kost geld, veel geld. Op jaarbasis zon € 250.000,-.

Om te zorgen dat in de toekomst steeds 800 kinderen naar school kunnen
blijven gaan zoeken wij 10.000 vrienden die elk jaar rond kerst € 25,00

doneren. Wij willen graag dat u één van die 10.000 vrienden wordt. . _
Hoe?

Ga naar de site: www.10000vrienden.nl/glimlach/ Wl i
Druk op de button op de website: Tk word vriend’ en doneer (rond de o

kerst) jaarlijks € 25,-. Ook kunt u het formulier op de achterkant van
deze nieuwsbrief invullen naar ons opsturen.

En wat krijgt u: Een glimlach!
Een glimlach van een kind in Haiti. Een glimlach van mij.
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Stichting Naar School in Haiti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES | www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
NL57 RABO 0369 4665 00

Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.

DL, / VIEVL. & oo
SELAQTIIAAIIY & ...

POSTCOAE €11 WOOTIPIAALS £ ...

ErIAI] 1 e
IBAN BanKreKeninGMUIMIMET : ..........ccccccccciiiiiiiiiiiiiiiieiieeeieieisseeeeeee e sesssee e
Ik machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: ......ccccoccocevicrci Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl/Glimlach.

Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:
Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl Stichting Naar School in Haiti is

opgericht op 29 december 1998
g n en ingeschreven bij de KvK te
Meppel onder nummer

Volg ons ook op Twitter en Facebook. 04 05 76 45

Voor inlichtingen en contact: 085 - 877 17 19 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



