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Plek van licht in donker Haiti

De zon schijnt. Onze leerlingen zingen uit volle borst
en maken muziek. Andere leerlingen hebben sport
op het schoolplein en roepen enthousiaste kreten. Dit
maakt mij gelukkig. Dit is wat kinderen nodig heb-
ben. Dit geeft mij hoop op betere tijden. Want, zoals
Haiti op dit moment lijdt, doet pijn en raakt mij diep.
Er komen verbazend weinig mensen bij mij met
vragen voor hulp en ondersteuning. Waarschijnlijk
doordat de wegen versperd zijn door de brandende
barricades en men thuis moet blijven om veilig te
zijn. Mensen die wel komen, vertellen van de ellende
en de angst waarin zij dag en nacht leven. Zij heb-
ben geen handeltje meer. Zij hebben honger en de
kinderen gaan niet naar school. Water en voedsel
zijn meerdere keren in prijs verdubbeld en bijna niet
verkrijgbaar. In de hitte stapelt het vuil zich overal
op. Hoe moet dit verder?

Zelf woon ik een goed huis waar de kinderen en onze

leerlingen elke dag een warme maaltijd krijgen. In en
rond onze school is alles vredig.

Veel dank! Mesi Anpil!
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klein, in onze omgeving, kan ik me inzetten en hulp
bieden. Onze school is een gift in deze omgeving.
Onze school biedt wat onze leerlingen, de toekom-
stige volwassenen, nodig hebben. Hoop op een
betere toekomst, hoop op werk, hoop op een betere
samenleving.

Dat wij, u en ik, dit samen aan onze leerlingen en
hun ouders kunnen geven geeft mij kracht.

Ons bestuur en ik wensen u en alle Haitianen heel
fijne vredige en Liefdevolle kerstdagen en een gezond
en opbouwend 2020.

Warme 5rac’r, I\/\ar\i)'k!/ Zaa!borg

Heel hartelijk bedankt voor uw hulp en uw ondersteuning in de afgelopen twintig jaren. Wij weten dat
u ook van Haiti houdt en de kinderen graag wilt helpen. Juist nu in deze ontzettend moeilijke tijd is
uw steun meer dan alleen het ontvangen van uw gift. Wij voelen ons in Haiti echt gedragen door uw
meeleven en ondersteuning. Mesi Anpil! Merci Beaucoup! Hartelijk bedankt!

I\/\ar\i)'kr/ Z_aa{borg
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Haiti, een land in zeer grote nood

De krantenkoppen luidden ‘Haiti gaat dood! Erger
kan niet! Haiti glijdt in de afgrond!’ Wat is er aan

de hand? Mensen in Haiti zijn boos, heel boos. Zij
vinden dat de regering en president Jovenel Moise
het land niet goed leiden. Men verdenkt hen van cor-
ruptie op grote schaal. Geld voor hulp uit Venezuela
zou niet gebruikt zijn voor opbouw waardoor armen
een beter leven zouden krijgen. Veel Haitianen willen
dat president Jovenel opstapt.

De grote boosheid is er al sinds juli 2018. Duizenden
mensen demonstreren en uiten hun onvrede op een
geweldloze manier. Anderen protesteren met veel
dreiging en grof geweld onder leiding van gangsters
en gesteund door oppositiepartijen. Zij blokke-

ren wegen met brandende barricades, overvallen
bedrijven en winkels, roven alles leeg en steken het
in de fik.

Bendes rijden rond op motoren en laten een spoor
van vernieling na. Er wordt olie gegoten op wegen
en hellingen, zodat auto’s wegglijden als ze remmen.
Door de brandende barricades en met stenen gooi-
ende of schietende mannen, is Haiti totaal onveilig
geworden. De politie staat machteloos, zij worden
met stenen bekogeld of overvallen. Politiebureaus

Wij zijn heel dankbaar dat onze scholen elke dag
open zijn. De sfeer op school is goed en de onderwij-
zers doen hun best. Ze hebben een positievere inzet
en ze zijn dankbaar dat wij hun loon uitbetalen in US
dollars. De enorme inflatie van de Haitiaanse gourde
gaf hen veel onzekerheid. De onderwijzers krijgen
meer praktijkles en ondersteuning en begeleiding van
Junia, Robenson en Kempés.

Als docent Frans kan Alie Veldman goed met de
onderwijzers praten en hen opleiden in onze
Nederlandse manier van lesgeven. Alie geeft met veel
enthousiasme goede lessen en laat zien hoe je lessen
goed voorbereid. Onze onderwijzers stellen haar

Tijdelijk geen rootsreizen en zoektochten

Het is heel triest dat alle geplande rootsreizen
niet door kunnen gaan. Haiti is te onveilig.
Wij zullen moeten wachten op betere tijden.

Wij wensen iedereen veel sterkte!

Het zoeken naar familieleden van geadopteerde
kinderen is nu extra moeilijk. Jonel kan niet
veilig naar buitengebieden reizen. Wij vragen
uw geduld!

worden leeggeroofd

en wapens en munitie
worden buit gemaakt.
In Kenscoff was er bij
onlusten nog maar één
politieman in uniform.
De anderen waren te ;
bang om aangevallen te worden.

Door deze onlusten ligt de handel stil en wordt

er geen omzet gemaakt. Veel Haitianen verliezen
daardoor ook hun baan. Er is zwarte handel ontstaan
in onder andere brandstof en voedsel; de prijzen
schieten omhoog. Haiti glijdt verder en verder weg
in armoede, de bevolking is moe. Het lijkt een diep
gat. Voor Haitianen voelt het alsof zij via allerlei
‘touwladdertjes’ aan het overleven zijn. Het is diep
triest. De consequenties zijn verschrikkelijk, mensen
lijden enorm! Maar men heeft aangekondigd door te
gaan totdat de president is opgestapt.

Ik hoorde een triest verhaal: Een man had na enkele
dagen zoeken eindelijk brood voor zijn gezin gevon-
den. Maar hij kon het brood niet betalen: de prijs was
vijfmaal zo hoog geworden.

ondersteuning erg op prijs. Nu zij haar goed kennen
accepteren zij haar aanwijzingen en is zij een inspire-
rend voorbeeld voor hen.

Kempes vertelde dat onze school een van de weinige
scholen is - hij zei zelfs ‘de enige school’ - in heel
Haiti, die alle dagen open is. Door de grote onveilig-
heid en dreiging door bendeleden om leerlingen iets
aan te doen en scholen in brand te steken, durven
ouders hun kinderen niet naar school te laten gaan
en sluiten scholen hun deuren. Voor onze leer-
lingen is dat gelukkig anders. Zij kunnen zelfs in
hun uniform naar school komen. Niemand bij ons
in de bergen wil hen kwaad doen. Het voelt echt heel
bijzonder dat wij nog geen dag school hebben gemist.
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Onveilige uren

Begin oktober, terwijl de onlusten in heel Haiti
oplaaiden, beleefden wij spannende uren. Aan het
eind van de ochtend maakte een groep jongeren

een barricade voor de school. Zij kapten bamboe,
spanden een lang stuk elektriciteitsdraad over de weg
en sleepten een houten elektriciteitspaal, banden en
droog materiaal aan. Ze probeerden de barricade

in brand te steken. Ook gooiden zij stenen naar de
containers, waarna ze boos op de school toeliepen en
stenen gooiden op het schoolplein en naar ons.

Wij voelden ons zeer bezorgd voor onze leerlingen
en personeel. Kempeés is met enkele werknemers
naar de jongens toegegaan; meerdere liepen weg,
anderen gooiden stenen naar Kempés. Om te tonen
dat hij niet bang was, haalde Kempes de barricade
weg. Enkele jongens bleven stenen gooien. Kempés
had Alie en mij gezegd ons niet te laten zien, dat zou
olie op het vuur kunnen zijn. Even later hoorden wij
gejoel en zagen wij een nieuw gebouwde barricade in
vlammen opgaan.

Zo erg als dit hadden wij nog niet meegemaakt. De
hogere klassen en het personeel mochten vroeger
naar huis. Wij wisten immers niet wat er zou kunnen
gebeuren. Ik vroeg Jonel die nacht te blijven. Met een
man in huis konden Alie en ik rustig gaan slapen.
Alles is goed gegaan, maar een gevoel van dreiging
bleef.

Dat weekend werd Kempes gevraagd om bij de
burgemeester te komen en wat bleek? Er ging een
praatje rond dat Kempés en ik geen EDH (elektrici-
teit van Haiti) in onze zone zouden willen. Er werd
gezegd dat wij hierover een brief hadden geschreven
aan de burgemeester. Hij vroeg of dit klopte, want hij
had de brief nooit ontvangen.
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Wij konden uitleggen dat dat een leugen is. Wij zijn
juist heel blij als er elektriciteit komt! Maar het was
deze roddel die de jongens boos had gemaakt en, al
opgewonden als ze waren door hun boosheid tegen
de president, hadden zij zich tegen onze school
gekeerd.

Onder deze jongens -wij kennen ze allemaal bij
naam- zijn leerlingen die van school waren gestuurd.
Na overleg met hun ouders, onze directie en de
oudercommissie, besloten we met de jongens in
gesprek te gaan. Drie uur lang mochten zij alles
zeggen wat hen dwars zat.

Kempes heeft hun duidelijk kunnen maken, dat wat
zij dachten op leugens berust en we hebben ze uitge-
nodigd om in het vervolg langs te komen en navraag
te doen wanneer zij iets horen wat hen boos maakt.
Wij zijn heel dankbaar dat de jongens Kempes en mij
na afloop vriendelijk groetten. Het gesprek heeft alle
problemen opgelost en de rust rond onze school is
teruggekeerd.

Van harte welkom op onze Ontmoetingsdag op 29 maart a.s!

Wij nodigen u van harte uit op onze Ontmoetingsdag
op zondag 29 maart a.s. Wij organiseren deze gezel-
lige dag ieder jaar voor alle mensen die ons werk,
onze school en de kinderen in Haiti een warm hart
toedragen. Komt u ook?

Wij informeren u over onze projecten in Haiti en
over acties die wij in Nederland houden. En het is
natuurlijk een mooie gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten. Voor de kinderen houden we ’s middags een
sponsorloop met hindernissen. De dag vindt plaats in
Dorpshuis ‘De Molenkamp’ in Windesheim (vlakbij

Zwolle) Het programma begint om 11.00 uur (zaal
open vanaf 10.30 uur).

Meer informatie en het exacte programma vindt u
vanaf maart op onze website. Opgeven graag op:

info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl

U bent van harte welkom!
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Fietst u in 2020 met ons mee?

‘Meefietsen met The Ride on Education is een
fantastische ervaring, horen we vaak van fietsers
die deelnemen. “Wij zijn met een groep geweldige
mensen een week op vakantie, komen op mooie
plekken en zijn blij dat we geld bij elkaar fietsen
voor kinderen in ontwikkelingslanden om naar
school te kunnen. Dat schept een bijzondere band’
Fietst u in 2020 met ons mee? U bent van harte wel-
kom! Geniet met uw zoon, dochter of kleinkind van
een mooi fietsavontuur! Beleef met uw schoolklas
of sportvereniging een bijzondere en sportieve week
van samen optrekken voor een prachtig doel! Of
fiets alleen mee of met een vriend(in); u ontmoet
zeker leuke mensen. Per dag fietsen we gemiddeld
80 kilometer, halve afstanden kan ook. De organi-
satie regelt de route, de overnachtingen op camping
of B&B (naar keuze) en vervoer voor wie halve
afstanden fietst én voor de bagage. En zij brengen

u terug naar het vertrekpunt in Nederland. U kunt
onbezorgd op de fiets stappen!

Informeer bij ons (info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl)
naar mogelijkheden om het minimale sponsor-
bedrag van € 250,- per deelnemer te vergaren.

We hebben veel bruikbare
tips en ideeén.

Om deelname voor iedereen
toegankelijk te maken worden
kosten voor maaltijden en overnachtingen zo voor-
delig mogelijk gehouden.

Bent u enthousiast geworden?

Kijk op www.therideoneducation.nl waar de reis in
2020 naartoe gaat, lees daar reiservaringen en meldt
u aan!

Of u nu sponsort of meefietst, weet dat heel veel
kinderen u heel dankbaar zijn!

2013:
2014:
2015:
2016:

Blair Atholl - Schotland
Himmelbjerget - Denemarken
Reims - Frankrijk

Goslar - Duitsland

2017: Brussel - Belgié

2018: Trier - Duitsland

2019: Parijs - Frankrijk!

Prachtige opbrengst van The Ride on Education 2019

Wat fijn dat zovelen onze fietsers ook afgelopen zomer sponsorden! Dank u! Onze kanjers hebben met
hun krachtsinspanning van 596 kilometer over en door de heuvels van Belgié en Noord-Frankrijk naar
Parijs maar liefst € 6.738,63 bijeen gefietst voor onze stichting.

Een geweldig bedrag voor onze schoolkinderen en docenten in Haiti. Wij zijn dankbaar en de
opbrengst is heel welkom. Zo kunnen wij blijven bouwen aan de ontwikkeling van onze scholen en

het onderwijs. En we zijn trots op onze fietsers die vaak al jaren achtereen het zadel op gaan om vele
kilometers te trotseren. Dank jullie wel stoere fietsers!

Hoera!
Allemaal
geslaagd!

Alle leerlingen van de derde

klas van onze middelbare school
Ecole Soleil de Hollande in
Kablain zijn geslaagd voor het
staatsexamen. We zijn heel trots
op alle kinderen! Van harte
gefeliciteerd!

R
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Bouwen aan de Toekomst met 10.000 vrienden!

In Haiti, waar chaos heerst en wanhoop en armoede
groot zijn, willen wij een plek zijn van hoop, waar
kinderen zich in een liefdevolle en veilige omgeving
kunnen ontwikkelen. Wijj zijn er van overtuigd dat
goed onderwijs het begin is van het einde van de ar-
moede. Juist in deze onzekere tijd wordt des temeer
zichtbaar dat we een verschil kunnen maken, samen
met u!

Geen dag hetzelfde

Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan de droom
die ik sinds een aantal jaren had, namelijk het doen
van vrijwilligerswerk op een school in een Frans-
sprekend land. Vanaf augustus mocht mijn droom
werkelijkheid worden en sindsdien zet ik mij als
docente in op de mooie school van Marijke.
Doordat ik zoveel verschillende dingen doe, vliegt
de tijd. Ik voel me vanaf het eerste moment thuis
op de school én in Haiti. Je wordt hier met je neus
op de feiten gedrukt en ziet de armoede, maar de
leerlingen en docenten geven mij veel energie met
hun enthousiasme en dankbaarheid. Daardoor is
het werk voor mij heel waardevol.

Voor de klas staan en werken met leerlingen is mijn
passie. Ik bezoek de docenten in hun klassen om ze
te helpen in de klas en om zelf ook lessen te geven.
Geen dag is hetzelfde en dat maakt het werk zo
leuk; ik lees bijvoorbeeld voor op de lagere school,
waardoor ook de allerjongsten Franse woordjes
leren. Veel kinderen zijn blij als ik hun klas bin-
nenkom, de stralende gezichten maken mijn dag
altijd weer goed.

Daarnaast werk ik elke dag met de negende klas; ik
help ze onder andere met hun huiswerk, we praten

Wij willen graag blijven bouwen aan onderwijs voor
‘onze’ kinderen en ‘onze’ scholen een stevige basis
geven voor de toekomst. Daarom zijn wij op zoek
naar 10.000 vrienden! Vrienden die elk jaar rond
kerst € 25,- kunnen en willen missen. Stichting Naar
School in Haiti is sinds 1998 actief in Haiti en zorgt
ervoor dat ieder jaar zon 800 kinderen naar school
kunnen en op schooldagen te eten krijgen. Dat alles
kost geld, veel geld! Op jaarbasis zon € 250.000,-.
Helpt u ons aan 10.000 vrienden?

Ga naar www.10000vrienden.nl/glimlach en klik
op de button Tk word vriend’; gegevens invullen

en klaar! Zo doneert u (rond kerst) jaarlijks € 25,-.
Ook kunt u het formulier op de achterzijde van deze
nieuwsbrief invullen en naar ons opsturen.

U helpt ons ook enorm door deze actie te delen met
anderen. Deel de website www.10000vrienden.nl/
glimlach via bijvoorbeeld Facebook of vraag ons een
aantal exemplaren van deze nieuwsbrief aan u op te
sturen en verspreidt deze onder bekenden.

Namens de kinderen en docenten in Haiti,

heel veel dank!

Engels en we sporten op het plein. Het werken met
de middelbare scholieren gaat niet vanzelf. Ze zijn
niet altijd gemotiveerd en ze dagen me uit zoals
pubers dat kunnen. Toch zetten ze zich in en leren
ze van mijn manier van lesgeven. Ze leren creatieve
posters maken en daarna presenteren ze deze voor
hun klasgenoten in het Frans; dit vinden ze heel
spannend maar ze doen het toch. Dat maakt me een
trotse docente.

Ik hoop mij nog lange tijd in te kunnen zetten voor
de school en de leerlingen!

@lrocﬁ(é vanuit Hart,
Alie Veldman
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Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.
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Tk machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: .......cccoccocevicrecin Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl.

Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:

Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl Stichting Naar School in Haiti is
opgericht op 29 december 1998

n en ingeschreven bij de KvK te
Meppel onder nummer

Volg ons op Facebook 04 05 76 45

Voor inlichtingen en contact: 0524-511 844 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



