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U geeft de kinderen in Haiti vieugels

-

Heel hartelijk bedankt voor uw geweldige ondersteuning in 2020! Heel veel dank voor alle donaties en morele
steun die wij in 2020 hebben ontvangen! U bent de basis van ons werk. Zonder u, zonder alle financiéle hulp,
is het onmogelijk de allerarmste kinderen in Haiti onderwijs te geven. Uw trouw, uw hulp en dat zelfs in deze
moeilijke coronatijd, maakt dat wij onze leerlingen niet alleen onderwijs kunnen geven, maar ook elke dag een
warme maaltijd. U geeft hen een kans, u geeft hen een betere toekomst, u geeft hen vleugels.

Dank v well Meved bcavoovp, Megi anpi“
/V\a)’j)kb Z_aafborg

Een bewogen jaar

Wat was 2020 een bewogen jaar. Voor de Haitianen, voor de wereld, voor ons allemaal.

Van de een op de andere dag stonden onze werelden op zijn kop. In Haiti werd op 19 maart een totale
lockdown afgekondigd en gingen alle scholen dicht. Niemand was voorbereid. Even plotseling mochten in
augustus de scholen in Haiti weer open. Een heftige en onzeker tijd.

Alle gebeurtenissen in Haiti en op onze school in dit jaar en de angst die de mensen en ook onze leerkrachten
volledig blokkeerden, hebben voor mij nog meer zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het is dat mensen leren

op eigen benen te staan. De manier waarop we de directie en leerkrachten van onze school ondersteunen en
begeleiden in hun werk is er dan ook steeds meer op gericht dat zij het zelf (gaan) doen, zelfstandig worden.
En dit is, terugkijkend, misschien wel de belangrijkste beweging die in onze school in deze tijd van crisis (en
misschien wel dankzij deze crisis) verder op gang is gekomen. Een heel belangrijke stap, geloven wij.

Prachtig vinden we het dat weer alle examenleerlingen zijn geslaagd voor het Staatsexamen. Wat zijn we trots
op de kinderen!

Wij wengsen v g_ozolﬁg_o kerstdagen toe en een prachti gozond en liefdevol 2021, waarin wij eliaar
weer mogen on‘fvangpn, bezoeken, handen geoven, omhoéLn en onze medemens mogen helpen

Warme 5yoc+, Marije Zaafbwg_
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KaBlain: Goed nieuws over Ecole Soleil de Hollande

Uiteindelijk gingen op 19 oktober alle leerlingen weer
naar school. Op 10 augustus waren de examenklas

en de eerste klas al begonnen. De andere leerlingen
kwamen één keer in de week een les- en voedselpak-
ket ophalen. Wij hebben vrij strenge anti- Covid19
regels. De oudere leerlingen waren een goed voor-
beeld voor de jongere. Toen zij en de onderwijzers
gewend waren bij binnenkomst handen te wassen en
mondkapijes te dragen, konden ook de andere klassen
van start gaan. Het was de bedoeling dat wij met 310
leerlingen het nieuwe schooljaar zouden beginnen,
maximaal 25 kinderen per klas.

Ons jonge team is enthousiast. Op de lagere school,
in de eerste klas, werkt Gladcinn. Hij werkt al 15 jaar
bij ons. De andere onderwijzers zijn begin twintig.
Iedereen woont in de omgeving van onze school. Wat
zijn ze blij om in deze moeilijke tijd werk te hebben.
En dan ook nog werk dat zij fijn vinden om te doen.
Ze genieten van de kleinere klassen. Voorheen waren
er soms wel 50 leerlingen in één klas.

Zoals op alle scholen geeft de middelbare school de
meeste uitdagingen. De leerkrachten kunnen steeds
beter zelfstandig werken. Veel van hen zaten als kind
bij ons op school. Maar de huidige generatie pubers
in beweging krijgen, dat is voor de leerkrachten en
leidinggevende ook op onze school een hele klus.

¥ = 3 1

Om afstand te bewaren heeft Jonel stippen op het
schoolplein geschilderd.

Het leerlingenaantal is nu rond de 250. Omdat onze
boekhouder ontslag heeft genomen, nadat we hem
niet tegemoet kwamen in het te hoge salaris dat hij

vroeg, heeft directeur Kempés er veel extra werk Alle leerlingen krijgen elke dag een warme maaltijd.
bij gekregen. Wij hebben daarom besloten met één Dat is zo hard nodig. De situatie in de gezinnen
kleuterklas te beginnen in plaats van twee. Hopelijk is slecht, er wordt veel honger geleden. Vaak is de
kunnen wij in februari 2021 de tweede kleuterklas warme maaltijd die de kinderen bij ons op school

openen. krijgen, hun enige eten op een dag.



Nieuws uik Haitl

Marijke in Nederland

Sinds 5 oktober ben ik in Nederland. Ik was er echt
aan toe. Ons Nederlandse bestuur had mij geadvi-
seerd niet te wachten tot november, zoals mijn plan
was. De druk van alle moeilijkheden in Haiti, de vele
kidnappings, de grote onveiligheid die langzaamaan
ook dichterbij de omgeving van onze school komt,
gaven mij steeds meer spanning.

Toch ben ik ontzettend blij dat ik ruim 9 maanden
in Haiti ben gebleven. Het is goed geweest voor de
school en het was heerlijk om zelf voor onze meisjes
in het kinderhuis te zorgen. Mijn band met hen is
nog hechter geworden. Zeven maanden leefden wij
als een gezin. We sliepen in hetzelfde huis, aten drie
keer per dag samen en dronken samen koffie, thee
of limonade. Dat mis ik enorm, de meisjes mis ik het
meest. Desondanks maak ik het goed nu ik in Ne-
derland ben. Tk ben erg blij hier te zijn. Ik geniet van
de rust. Ik word niet geleefd zoals dat in Haiti vaak
het geval is. Deze coronatijd helpt mij ook om rust
te nemen en beetje bij beetje raak ik alle spanning
van de afgelopen tijd kwijt. En wat is het fijn om ook
mijn kinderen en kleinkinderen in Nederland weer te
kunnen ontmoeten.

Waarde van de gourde
gehalveerd

In zes weken tijd is de Haitiaanse gourde in
waarde gehalveerd. Half augustus was 1 US$ gelijk
aan 120 gourdes. Nu is de waarde van

1 US$ gelijk aan 61 gourdes.

De prijzen van voedsel zijn door deze enorme
ontwaarding nog verder gestegen. Langzaam-
aan zakken de prijzen van eten wel iets, maar
onvoldoende. Het is voor de ouders en voor onze
school nog moeilijker geworden om onze kinde-
ren eten te geven of om de school te betalen.

Corona in Haiti
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Wat mij alle dagen bezighoudt zijn de enorme
verschillen in de wereld. Dat die zo groot zijn wist ik
natuurlijk al wel, maar doordat ik zolang in Haiti ben
geweest, is de armoede van deze lieve mensen nog
dieper in mij doorgedrongen. Ik zag hun gezichten,
hun vragende ogen, soms hun kortaf zijn of hun ei-
sen, die voortkomen uit grote armoede en radeloos-
heid. Tk voel nu nog sterker wat armoede betekent.
Het doet pijn. Voor veel Haitianen is de huidige tijd
zo uitzichtloos. Zovelen vroegen mij om hulp, om
eten, om geld voor de dokter en medicijnen. Hun

te kunnen helpen maakt mij sterker en het doet mij
goed dat ik nu weer plannen kan maken, zodat er
straks, als ik weer terugga, voldoende geld is om
voedsel in te kopen en voedselpakketten uit te delen.

Ik ben geroerd en heel dankbaar dat veel donateurs
ons zo fantastisch blijven ondersteunen zelfs in de
voor u zo moeilijke tijd. Ik ben me er zo van bewust
dat ik, zonder uw donaties, dit werk niet zou kunnen
doen. Het is hartverwarmend! Dank u wel! Mesi
Anpil!

Ook ben ik heel dankbaar voor de enorme onder-
steuning door ons bestuur in 2020. Ik stond en sta
er niet alleen voor. Samen met ons bestuur en met u
voel ik me sterk genoeg om het werk aan te pakken.
Ook nu ik in Nederland ben, voel ik me elke dag
ontzettend dankbaar!

Warme 5{oo+, /\/\a@k&

Het lijkt erop dat het Covid19 virus in Haiti minder toeslaat dan in andere landen. Mondkapjes worden
weinig gedragen. Men zegt dat God hen beschermt en dat Voodoo corona buiten Haiti houdt. Er wordt weinig
getest, want een test kost € 100,-. Arme mensen kunnen dit niet betalen. Volgens de officiéle cijfers zijn er
rond de 10.000 mensen positief getest en ongeveer 300 mensen overleden aan corona. Het grootste deel van
de bevolking is jong. Voor hen is het virus minder dodelijk. Volgens de regering vormt het virus een serieuze
bedreiging. Zij heeft in november code rood afgegeven. Er is momenteel geen lockdown.
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Drie concrete manieren om ons werk te steunen

« Voedsel geeft hoop

Inmiddels hebben we ruim 2.400 voedselpakketten
kunnen uitdelen aan kinderen, families en oudere
mensen die honger lijden. Voor een bedrag van

€ 30,- kunnen wij een gezin een voedselpakket
geven. NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting
Naar School in Haiti. Vermeld a.u.b. ‘rijst en zaden.

« Help een kind een jaar naar school

Voor veel Haitianen is er geen enkele steun vanuit
de overheid. Waar schoolgeld betalen voor veel
ouders al lastig is, is het nu nog moeilijker in deze
tijd van crisis. Voor veel ouders betekent dit dat zij
hun kind, met veel pijn in hun hart, niet naar school
kunnen laten gaan. Speciaal die kinderen kunt u
helpen met ons Haitikidz Support Plan. Met een
maandelijkse bijdrage van € 37,50 kan een kind in
Haiti een jaar lang bij ons naar school.

Stuur ons een mailtje op:
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl en vraag naar
het ‘Haitikidz SupportPlan’ U krijgt van ons extra
informatie en een formulier. Deelnemen met een
lager bedrag is ook mogelijk.

Ontmoetingsdag 2021

« Word ook Vriend, voor de toekomst van
Haitiaanse kinderen
Wat zou het geweldig zijn als onze vriendenkring
uit 10.000 vrienden zou bestaan, die met een jaar-
lijkse gift van € 25,- rond de kerst meebouwen aan
de toekomst van onze school en van de kinderen die
er les krijgen. Want 10.000 vrienden zou betekenen
dat wij jaarlijks € 250.000, - aan donaties binnen
krijgen en dat is genoeg om de school een jaar lang
te laten draaien.

Helpt u ons mee? Op de achterzijde van deze
nieuwsbrief vindt u het formulier ‘Vrienden
van Stichting Naar School in Haiti’ of ga naar
www.10000vrienden.nl/glimlach.

Namens de kinderen en docenten in Haiti
heel veel dank!

Het persoonlijk ontmoeten van iedereen die ons werk een warm
hart toedraagt is voor ons van grote waarde. Wij hopen dan ook
van harte dat we u in 2021 weer kunnen ontmoeten op onze
jaarlijkse ontmoetingsdag en dat we u dan een leuke, gezellige en

inspirerende dag kunnen bezorgen. We wachten de ontwikkelingen
en maatregelen in de komende maanden af en plannen een datum
zodra duidelijk is dat dat weer veilig en goed kan. We houden u
natuurlijk op de hoogte.
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Hier worden wij blij van!

Het is geweldig als er een leuke samenwerking ont-
staat met anderen die zich inzetten voor kinderen
in de wereld. Zo is de Rotary club Leidschendam-
Voorburg op een actieve manier betrokken bij
onze Praktijk Pabo. Met hun steun leiden wij jonge
studenten in de praktijk op tot leerkracht. Wij zijn
superblij met dit initiatief. Het is zo belangrijk dat
jonge mensen in Haiti met een hart voor onderwijs
en kinderen worden opgeleid tot onderwijzer!

Zij zijn heel enthousiast en doen goed hun best.
De leden van de Rotary club hebben nu online
contact met onze studenten. Dit wordt erg gewaar-
deerd, het is voor de studenten een extra stimulans.

En met hulp van de Rotary club hebben we op
school nu ook de beschikking over meerdere
laptops. Een geweldig hulpmiddel voor onze leer-
krachten en de studenten van de Praktijk Pabo.
Lessen worden nu op de laptops voorbereid.

Dit helpt ook Kempes in de begeleiding van de
leerkrachten. Ook dat is fijn!

Met alle prachtige alterna-
tieve acties die deelnemers
aan The Ride on Education
2020 hebben gedaan is de
eindopbrengst dit jaar

€ 12.705,-. Voor onze stich-
ting is maar liefst € 7.452,12
opgehaald. Wat een geweldige prestatie! Het bedrag
is heel welkom! Veel dank aan alle stoere fietsers en
alle sponsoren, ook namens de kinderen in Haiti!

In 2021 fietsen we (mits corona het toelaat) alsnog
de 600 km langs de oevers van de Rijn, van Koblenz
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Heel veel dank aan de mensen van Rotary club
Leidschendam-Voorburg voor het mogelijk maken
van dit alles! Mesi Anpil!

naar Hoek van Holland. Fietst u van 10 t/m 17 juli
met ons mee? Een prachtige kans iets bijzonders te
ondernemen met uw ouders, kinderen, vrienden of
collega’s, met een klas of sportvereniging. Kijk maar
eens op www.therideoneducation.nl. Er staat veel
leuke informatie over de tocht en de dagetappes.
Ook leest u er reisverslagen van eerdere deelnemers.

Informeer bij ons:
(info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl) naar
mogelijkheden om het minimale sponsorbedrag van
€ 250,- per deelnemer in te zamelen. We hebben
veel bruikbare tips en ideeén.

‘Pennen voor pennen’ krijgt nieuwe bestemming

Wat hebben veel mensen ons de afgelopen jaren
fantastisch geholpen bij het inzamelen van pennen.
En wat hebben vrijwilligers zich er met hart en ziel
voor ingezet. Heel veel dank aan iedereen!

Al die pennen zijn gerecycled door een bedrijf. In-
middels is het programma zo omvangrijk geworden
dat het recyclebedrijf nieuwe voorwaarden heeft
gesteld aan het aanleveren van de pennen. Dit be-
tekent zoveel extra werk voor onze vrijwilligers dat
wij dat niet van hun willen vragen. Daarom moeten
we helaas met deze mooie actie stoppen.

Eén van onze vrijwilligers heeft een vervanger voor
het inzamelen gevonden: de stichting Phusis, de
Haven van Kloosterveen, in Assen. Een prachtig
initiatief waar mensen met een beperking een plek
vinden om te werken en te wonen. Zij gaan de pen-
neninzameling overnemen voor hun eigen goede
doel. Dus blijf vooral lege pennen verzamelen! U
doet stichting Phusis er veel plezier mee!
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Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.
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IBAN BanKreKeninGMUIMIIMET : ..........ccccccccciiiiiiiiiiiiiiiieiieeesiesiieeseseeeee e oesssee e
Ik machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: .....oocococcccecccs Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl.

Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:

Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl Stichting Naar School in Haiti is
opgericht op 29 december 1998

n en ingeschreven bij de KvK te
Meppel onder nummer

Volg ons op Facebook 04 05 76 45

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



