Hartelijk bedankt! Wij zijn u dankbaar!

In deze bizarre tijd bedanken wij u extra hartelijk voor al uw donaties en ondersteuning in welke vorm dan
ook. Het is hartverwarmend dat u ervoor blijft zorgen dat wij goed onderwijs kunnen blijven geven in Haiti.
Veel dank ook aan directeur Kempés en alle personeelsleden dat zij ondanks alle moeilijkheden hun werk
met heel hun hart blijven doen. Zonder u en zonder hun zouden wij onze leerlingen geen kans op een betere
toekomst kunnen geven. Mesi anpil! Ook de warme maaltijd die onze leerlingen en al het personeel elke
schooldag krijgen helpt hen een menswaardig bestaan te leiden. Dank, heel veel dank!

Merei beaucoup! Mesi- anpil, anpill
I\/\ariJ'kr/ Z_aa!borg

Grote zorgen om onveilig Haiti

In de afgelopen 26 jaar is Haiti niet eerder zo onveilig geweest. Het land is totaal ontregeld. President Jovenel
Moise wil niet aftreden maar aanblijven tot 7 februari 2022. De bevolking en de oppositie eisten dat de presi-
dent 7 februari 2021 zou vertrekken. Er vond die dag bijna een staatsgreep plaats, maar Jovenel gaat niet weg.
De oppositie heeft de Verenigde Naties nu gevraagd mee te werken aan het aftreden van de president.

Veel Haitianen vinden Jovenel Moise een dictator. Bandieten, waaronder ook politieagenten, vormen bendes
en zijn de baas in veel zones. Het allergevaarlijkst zijn de kidnappings in Port-au-Prince en Pétionville, die
dagelijks plaatsvinden. Iedereen is doelwit; volwassenen, kinderen, priesters, onderwijzers en regeringsmensen
of hun partners. Ook tussen witte en zwarte mensen wordt geen onderscheid gemaakt. Meestal wordt er een
half tot een miljoen US dollar geéist die binnen 72 uur moet worden betaald. In de steden is het te gevaarlijk
om naar school te lopen, de scholen zijn er dicht.

De burgemeester van Port au-Prince is samen met enkele politieagenten in de bergen aan de grens met de
Dominicaanse Republiek gearresteerd, nadat hij met 500.000 US dollar op zak het land uit probeerde te vluch-
ten. De corruptie was al heel erg, maar wordt met de dag erger. Ook dit ondermijnt het functioneren van deze
democratie, als wij hier nog van mogen spreken.

En ondanks dit alles zijn veel Haitianen sterk. Zij geven niet op, houden de moed erin en leven met hoop op
een betere toekomst. Want naast de wrede mensen, zijn er heel veel Haitianen die in liefde samenleven en
elkaar waar mogelijk helpen om deze bizarre tijd te overleven.
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Veel te verwerken

Het valt me deze keer niet gemakkelijk te schrijven
over hoe het met mij gaat, over hoe ik me voel. Ik
ben nu bijna zes maanden in Nederland. Dit is de
afgelopen 23 jaar niet voorgekomen. De eerste tijd
genoot ik heel erg van mijn huis en de plek waar ik
woon. Het zien van mijn kinderen en kleinkinderen
was en is heerlijk. Maar er was ook veel te verwerken.
De negen maanden die ik aaneengesloten in Haiti
ben geweest waren zwaar. Het was leven in optima
forma.

Ik kon het opgesloten zijn door de lock-down en
de onveiligheid in Haiti goed aan. Er waren ook
veel mooie momenten, maar het was verre van
gemakkelijk. Terug in Nederland voelde ik dat ik
spanning in mezelf had opgebouwd door de heftige
gebeurtenissen die ik meemaakte.

Zo was begin februari 2020 Adilien mijn huis
binnengeslopen, gestuurd door jongens uit Furcy.

In augustus 2020 overleed Robenson onverwacht en
onder verdachte omstandigheden. De politie heeft
daar helaas geen verder onderzoek naar gedaan. En
nu, heel recent, is Anel onverwacht overleden. Ook
zijn dood zou in Nederland zeker door de politie zijn
onderzocht.

Het maakte mij heel boos en verdrietig dat jaloezie
mensen kan aanzetten tot de meest vreselijke

De meisjes in het kinderhuis

Kettie (16), Genia (12), Kathia (11) en Woodjina

(6), de kinderen uit ons kinderhuis, maken het goed,
maar missen mij heel erg. Ik bel hen wekelijks via
WhatsApp. Het is heel fijn dat dit kan. Vaak zijn zij
stil aan de telefoon. Ik stel hen vragen, zodat zij pra-
ten. Het is heerlijk om hun stemmen te horen.

Marie Lourdes en andere madams zorgen voor de
kinderen. Voordat ik
wegging heb ik Marie
een goede telefoon
gegeven die zij kan
gebruiken wanneer
zij werkt. Zo kan ik
de kinderen spreken,
maar ook met Marie
overleggen over de
kinderen. Kathia en
Woodjina hebben de
erfelijke aandoening
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daden. Dit kan dus allemaal in Haiti, zonder dat dat
gevolgen heeft voor degene die het onheil aanricht.
Men komt er mee weg en daar heb ik enorm mee
geworsteld. ‘Wil ik nog wel terug naar een land waar
dit allemaal kan?, vroeg ik mezelf af. Nu ik steeds
meer heb verwerkt voel ik weer de ruimte om in
vrijheid te kiezen.

Ik weet nu heel zeker dat ik terug wil, zodra ik
gevaccineerd ben en Haiti veiliger is. Nu ik deze
keuze heb gemaakt voel ik me blij en opgelucht.
Ik voel dat mijn taak nog niet klaar is. Ik wil de
kinderen in Haiti een kans blijven geven!

Ik heb Kempeés gevraagd het mij te laten weten
wanneer ik terug kan komen. Hij schreef mij dat het
nu veel te gevaarlijk is, dat het nog nooit zo gevaarlijk
is geweest en dat hij nu helaas nog niet kan zeggen
wanneer ik terug kan. Mijn hart is bij hen.

Warme: groet, Marijce Zsa!borg_

‘sickle cell’; dat betekent dat zij doorlopend bloed-
armoede hebben waarvoor ze speciale medicijnen
krijgen.

Kathia heeft ook vaak last van hoofdpijn en
vermoeidheid. Na een paar uur slapen is het weer
goed. Woodjina heeft er veel minder last van.

De kinderen vragen elke keer wanneer ik weer
terugkom. Zij weten dat ik eerst een vaccinatie tegen
corona moet hebben en dat Haiti weer veiliger moet
worden. Wanneer zij verdrietig zijn leg ik hen uit
dat dat komt omdat wij zoveel van elkaar houden,
daardoor is het gemis ook groot. Wel is het fijn dat zij
aan deze liefde voor elkaar kunnen denken.

Zij beamen dat en dan gaat het na een tijdje weer
goed met hen. Ik stuur ze foto’s en video’s, dat maakt
hen blij en zo weten zij dat ik aan hun denk.

I\/\aViJ'ko Z-&B“?olfg_
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Hoe het gaat op Ecole Soleil de Hollande

We ontvangen wekelijks goede berichten over het
reilen en zeilen op school. Op dit moment gaan er
239 leerlingen naar school. Elke donderdagmid-

dag geeft Kempeés les aan de onderwijzers. Ook al
doen de onderwijzers nog zo hun best, ze blijven

uit gewoonte vasthouden aan de oude systemen. Zo
zag Marijke op een van de fotos dat een juf zelf het
speelgoed voor de kleuters op tafel zette. Juffen den-
ken hier dan goed aan te doen, maar ontnemen het
kind juist de ervaring om zelf het speelgoed rustig
uit te kiezen, te dragen, op tafel te zetten en na het
spelen zelf weer op te ruimen. Een grote vooruitgang
is dat de onderwijzers hun lessen voorbereiden op de
computer. Vorig schooljaar moest alles nog met de
hand worden geschreven. Kempes heeft een format
gemaakt. De onderwijzers vullen elke week in wat

zij in de les gaan behandelen. Wel moet Kempes alle
voorbereidingen blijven controleren en aanwijzingen
geven zodat de onderwijzers beter lesgeven. Roland
print alle lessen voor de onderwijzers uit.

Rotary club Voorschoten/Leidschendam en Stichting
2Help Children dragen hun steentjes bij om de kosten
van de computers, de leerkracht en de praktijkgerichte
PABO te financieren. Heel veel dank! Mesi anpil!

Computerlessen

In januari zijn de vier hoogste klassen begonnen met
computerlessen, gericht op de dagelijkse praktijk. Dit
is heel veel werk, want onze leerlingen hebben geen
basis. Zij groeien op zonder elektra, telefoon, iPad of
laptop. De meeste scholen in de buitengebieden in
Haiti hebben ook geen computers. En in de steden
hebben de scholen meestal slechte en verouderde
computers.

Wij hebben op dit moment 10 laptops die goed
werken. Een speciaal opgeleide onderwijzer, Elson
Orelus, controleert en update alle computers. Voor

elke computer is er een schrift waarin hij opschrijft
wat hij aan onderhoud doet. Over enige tijd krijgen
alle leerlingen een eigen e-mailadres. Marijke heeft ze
al gevraagd of ze haar dan willen schrijven. Ze kijkt
er naar uit hun eerste e-mails te ontvangen.
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Onze schoolwinkel

Onze schoolwinkel is een dorpswinkeltje geworden.
Winkelen in onze schoolwinkel gaat voor een deel op
een ouderwetse manier: de klant komt aan het luik
en zegt wat hij wil kopen; Clautilde helpt de klant en
rekent af.

We zijn heel blij met een systeem dat de producten
scant en de voorraad bijhoudt. Elke dag maken we
een uitdraai van de verkopen. Een enorme vooruit-
gang! Kempes schreef dat hij meerdere producten en
groenten in de bergen gaat inkopen en in de winkel
gaat verkopen. Dit helpt de mensen rondom de
school. Onze winkel is belangrijk voor de toekomst;
voor de omgeving en voor het voortbestaan van onze
school.
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Blije schoolkinderen in de moestuin

In dit nieuwe schooljaar heeft Kempes alle onderwijzers
gemotiveerd om weer met de kinderen in de moestuin te gaan
werken. Onze leerlingen vinden dat heerlijk. Zij genieten ervan

en werken goed mee. De onderwijzers zagen er tegenop, vertelde
Kempés. Maar nu zij zien dat de leerlingen zo graag in de moestuin
meehelpen, hebben de onderwijzers er ook plezier in gekregen!

Help tegen honger in Haiti

Vooral de allerarmsten in Haiti hebben veel te lijden onder de
huidige crisis. Honger is nog steeds een groot probleem. Wat zijn we
blij met twee nieuwe giften van Stichting Hart voor Kinderen en alle

andere donaties, waardoor we in de afgelopen maanden opnieuw
voedselpakketten hebben kunnen uitdelen. Wilt u ook meehelpen?
Geef een gezin een voedselpakket met een donatie van € 30,-.

Uw bijdrage is welkom op NL57 RABO 0369 466500 t.n.v.
Stichting Naar School in Haiti o.v.v. rijst en zaden’.

Van MRC-Holland Foundation in Amsterdam, verbonden aan een DNA-diagnostiek bedrijf, ontvingen
wij wederom een prachtige donatie. Met haar missie ‘gelijke kansen voor ieder kind’ zet MRC-Holland
Foundation zich in voor onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Wij zijn heel blij met hun
inmiddels jarenlang ondersteuning. Heel veel dank, Mesi anpil!
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Schone tanden, doneer een tandenborstel

De gebitten van veel leerlingen zijn er slecht aan toe. Vooral kleuters heb-
ben zwarte tanden. Wij zouden de leerlingen heel graag elke maand een
tube tandpasta willen geven en elke drie maanden een nieuwe tanden-
borstel. Ook is het nodig hen één keer per jaar een nagelknipper te geven.
Daarmee kunnen wij, in combinatie met onze lessen in hygiéne de kinde-
ren helpen beter voor hun lichaam en gezondheid te zorgen.

De kosten om één leerling een jaar lang tandenborstels, tandpasta en een
nagelknipper te geven zijn € 20,-. Wilt u kinderen helpen met ons ‘schone

tanden project’?

U kunt uw bijdrage overmaken op NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting
Naar School in Haiti. Vermeld daarbij a.u.b. ‘schone tanden’.

Het is nog even spannend hoe The Ride on
Education er dit jaar uit gaat zien. Kunnen we van
10 t/m 17 juli a.s. de 600 km lange tocht van
Koblenz naar Hoek van Holland gaan fietsen?

Het bestuur van Stichting The Ride on Education
wacht de ontwikkelingen m.b.t. corona nog even af
en hakt eind maart de knoop door.

Wij hopen natuurlijk van harte dat de tocht kan
doorgaan, maar ook als dat niet lukt, kunt u zich
inschrijven en meedoen met een (zelfbedachte)
alternatieve actie.

In herinnering

Anel Mettelus

In de nacht van 21 op 22
januari overleed onze
medewerker Anel

Mettelus onverwacht. In onze
nieuwsbrief van september
maakte u kennis met hem.
Anel werkte 13 jaar voor
onze school en wij zijn heel
verdrietig dat hij zo jong, hij was slechts 39 jaar,
en zo plotseling gestorven is.

Anel was een bijzonder mens. Hij was een lieve en
eerlijke man op wie wij altijd konden rekenen en
bouwen. Het is een groot verlies voor onze school,
voor zijn moeder, met wie hij samenwoonde, en
voor zijn vriendin, waarmee hij binnenkort zou
trouwen. Iedereen in onze school zal hem missen.

Fietst of doet u met ons mee? Een
prachtige kans iets bijzonders te
ondernemen met uw kinderen,
vrienden, ouders of collega’s, met
een klas of sportvereniging en dan
allemaal voor kinderen in ontwikkelingslanden.

'MRLd,e/
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Schrijf u in op www.therideoneducation.nl.
Informeer gerust bij ons via:
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

naar de mogelijkheden.

Marijke als gast ‘op de bank’

Het is niet heel waarschijnlijk dat we u nog voor de
zomer kunnen uitnodigen voor een ontmoetings-
dag. Dat vinden we heel jammer. Elkaar ontmoeten
is juist zo belangrijk en waardevol. Daarom draaien
we het om, want er is zoveel te delen en te vertel-
len...

Na de lock-down, wanneer we weer meer bewe-
gingsruimte krijgen, ontmoet Marijke u graag. Wilt
u meer weten over hoe het gaat in Haiti en op onze
school? Heeft u familie in Haiti of bent u adoptie-
ouder en heeft u behoefte aan informatie? Wilt u
onderzoeken hoe u iets kunt betekenen voor de
mensen en kinderen in Haiti of voor onze school?
Nodig Marijke uit voor een goed gesprek bij u thuis.
Zij komt zodra dat weer mogelijk is. Kijk voor meer
informatie op www.stichtingnaarschoolinhaiti.nl/
gastopdebank.



NLEU,NS u.i:& HO\?&L ; Stichting Naar School in Haiti | Nummer 1 - 2021

Stichting Naar School in Haiti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES | www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
NL57 RABO 0369 4665 00

Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.
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IBAN BanKreKeninGmUIMIMET : ..........ccccccccciiiiiiiiiiiiiiiieiieeesiesisseseeeeesseeeesessses e
Tk machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: .......ccccccoocevicerccin Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl.

aa;r Schol 'in Haiti

Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:

Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl Stichting Naar School in Haiti is
opgericht op 29 december 1998

n en ingeschreven bij de KvK te
Meppel onder nummer

Volg ons op Facebook 04 05 76 45

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



