Hoop in een donkere tijd; directeur Kempeés vertelt

Haiti beleeft een van de donkerste periodes in zijn geschiedenis. De onzekerheid slaat overal toe. Elke dag
verlaten meer en meer Haitianen - vooral de jonge intellectuelen en de mensen van de rijke klasse - het land
om hun toevlucht te zoeken in de Dominicaanse Republiek, Brazilié, Chili... Elke bestemming die hen in staat
stelt te ontsnappen aan de hel van Haiti is welkom. De economische en veiligheidsbeslissingen van de regering
werken niet. Haitianen beginnen de hoop te verliezen.

Het leven en de handel in Haiti zijn volledig verlamd. Er zijn dagelijkse anti-kidnapping protesten en demon-
straties door middelbare scholieren en -zelfs- academici. Alles ligt plat. Studenten gaan al maandenlang niet
naar school en leraren geven geen les. Deze situatie heeft ernstige gevolgen voor de toch al fragiele econo-

mie van het land. De mensen in de bergen, die van dag tot dag leven in zelfvoorzienende landbouw, blijven
veroordeeld tot ondragelijke armoede. Hoewel de sociaaleconomische situatie van het land invloed heeft op
onze leerlingen, volgen zij ondertussen, ver van de agressie en ver van het tumult, in een vredige sfeer dagelijks
hun lessen. Ondanks de dreigende situatie draait onze school gewoon door. Onderwijs in een omgeving met
menselijke waarden geeft de kinderen hoop.

Dit alles is mogelijk dankzij de steun van onze dierbare donateurs, die ondanks de coronacrisis nog steeds
solidair met ons zijn, en door het vele werk van Marijke Zaalberg en de steun van de andere leden van het
bestuur van Stichting Naar School in Haiti. Het bemoedigt ons zeer dat zij blijven geloven in een nieuw Haiti
waar alle kinderen de kans krijgen op een gezond en vredig leven. Dat houdt ook de hoop van de kinderen in
onze gemeenschap levend. Zij kunnen blijven dromen van een betere toekomst.

Alleen God weet wat er met de kinderen zou gebeuren wanneer deze vlam, die de fakkel van hoop laat bran-
den voor ‘Ecole Soleil de Hollande, zou worden gedoofd. We blijven op u rekenen; op uw medemenselijkheid

en op uw liefde voor Haiti en zijn kinderen. Zo houden we het licht van de toekomst brandende.

Kempes, Jean
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Dank u wel! Dank je wel! Dank jullie wel!

Wat zijn wij u dankbaar dat u ons helpt Haitiaanse kinderen onderwijs te
geven. U weet niet half hoeveel uw steun betekent! Het is hartverwarmend!
Nu het zo onveilig is in Haiti, zijn onderwijs en een veilige plek voor de
kinderen harder nodig dan ooit. We zijn zo dankbaar dat we onze leerlin-
gen elke dag les kunnen geven en veiligheid kunnen bieden in onze school,
afgelegen in de bergen. Extra blij zijn we dat u ons in deze coronatijd blijft

steunen. Veel, veel dank! Mesi anpil! Merci beaucoup!

I\/\a»ﬁko Zaa!borg_

Warme groet van Marijke

In onze vorige nieuwsbrief kon ik u nog niet zo
positief gestemd schrijven. Mijn verdriet was nog te
groot. Gelukkig lukt het me nu wel! Hoe? Voeten op
de grond en accepteren dat het is zoals het is.

Ik ben deze periode in Nederland gelukkig. Dit
betekent niet in dat ik me altijd happy voel; tranen
komen vanzelf als ik met geinteresseerden spreek
over onze school en de kinderen in Haiti. Wat zou ik
graag naar hen toe gaan. Maar het is niet anders, ik
probeer ermee te leven. Als ik er nu heen zou gaan is
de kans groot dat ik gekidnapt word. Ik zou daarmee
niet alleen mijzelf, maar ook de voortgang van onze
school in groot gevaar brengen. Daar is niemand mee
geholpen. Dus ik blijf voorlopig in Nederland.

Vanuit hier werk ik elke dag voor onze school en
ondersteun en adviseer ik Kempes, onze directeur,
en Marc Arthur, onze boekhouder. Iedere week

bel ik met Kempeés om schoolzaken te bespreken.
Dan voel ik me bijna in Haiti. Mijn hart is vol liefde
voor Kempes, voor onze goede samenwerking, voor
de kinderen, voor ons personeel en voor de lieve
Haitianen. Ik bel ook wekelijks met Kettie, Genia,
Kathia en Woodjina. Zo bljj als ik me dan kan voelen,
zo verdrietig kan ik ook om hen zijn. Het bezwaart
me dat zij in dit moeilijke land leven zonder echte
toekomstmogelijkheden. Kathia is een vondelingetje.

Zij werd op 16 juni 2010 bij me gebracht. Ze was toen
6 of 7 maanden oud, woog slechts 3,5 kilo en was erg
ziek. Als ze niet bij me was gebracht had ze het niet
gered, zij was op sterven na dood. Dag en nacht heb
ik voor haar gezorgd. Nu is zij 11 jaar. Wat houd ik
veel van haar. Het is heel moeilijk voor haar dat ze
niet bij me kan zijn. Ook voor mij is dat moeilijk.

De andere meisjes mis ik ook, maar ik weet dat zij
nog familieleden hebben.

Ik verheug me enorm op The Ride on Education
deze zomer. We hopen van 10 tot en met 17 juli in
Nederland te gaan fietsen en veel geld op te halen
voor onderwijs in Haiti. Deze fietstocht is op zichzelf
al heel leuk om te doen. De tocht fietsen - ook al kan
dat moeilijk zijn door regen of lekke banden (geluk-
kig voor mij dit jaar geen bergen!) - is vooral zo fijn
omdat het is voor de Haitiaanse kinderen.

Heel hartelijk bedankt dat u onze school ondersteunt!
Door uw steun is het voor mij mogelijk Haitiaanse
kinderen onderwijs te geven. Blijf gezond en een heel
fijne zomer met elkaar!

Wie weet zien we elkaar tijdens de fietstocht of dit
najaar op onze ontmoetingsdag.

Warme 5{00‘{’, l\/\arljkc Zaafbcrg_
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Onze school: een veilige plek in onveilig Haiti

Wat zijn we blij dat onze school afgelegen in de
bergen ligt, tien kilometer ten zuiden van Kenscoff.
Door de bergen loopt een slechte zandweg. Dit is

de enige weg om met een auto of motor naar onze
school te komen. Mensen wonen er verspreid, soms
staan drie of meer huisjes bij elkaar. Er is veel ruimte
voor iedereen. Doordat deze plek in de bergen zo
slecht bereikbaar is, blijft het veiliger.

De jeugdige onderwijzers zijn zeer gemotiveerd en
willen graag leren hoe zij beter les kunnen geven.
Voor Haitiaanse begrippen doen zij het uitstekend.
Doordat wij nu, mede door corona, minder leerlin-
gen lesgeven en de klassen kleiner zijn, gaat alles veel

Kempeés heeft nog steeds
te veel werk, maar hij kan
het beter aan. Hij is blij
dat het aantal leerlingen
nu op 238 ligt. Toch hoopt
hij volgende schooljaar
275 leerlingen te kunnen
verwelkomen.

Onze extra klas, waarin
kinderen met leerpro-
blemen worden begeleid,
werpt zijn vruchten af.
Enkele leerlingen kunnen

beter.

Lees dit persoonlijke
interview met Marijke

Eind maart werd Marijke geinterviewd door
Gert Hardeman. Het is hun derde interview
in 22 jaar. Gert interviewde Marijke voor het
eerst in januari 1999, net na de oprichting
van Stichting Naar School in Haiti. In
februari 2010 ontmoetten zij elkaar opnieuw.
Marijke was toen elf jaar onderweg met
‘haar’ school. In het derde interview praat
Marijke met Gert over de huidige ontwik-
kelingen en hoe ze er nu in staat. Een open-
hartig, mooi en inspirerend gesprek over
warmte en liefde, hoop en wanhoop, loslaten
en vertrouwen.

U kunt het interview lezen op:
ghardeman.nl/zing/zaalberg2021.htm

komend schooljaar weer
meedraaien in hun vroe-
gere klas. Andere leer-
lingen, die drie keer zijn
blijven zitten, kunnen in deze speciale klas werken op
hun eigen niveau. Het is een aanwinst.

In mei, juni en juli komen er een aantal nieuwe
leerlingen naar de extra klas. Qua leeftijd zijn ze ver
genoeg om naar de eerste klas te gaan. We gaan ze
laten spelen en een basis krijgen. Als zij het aankun-
nen, mogen zij in het nieuwe schooljaar naar de
eerste klas. De kinderen voor wie dit nog te vroeg
blijkt, gaat naar de klas met de oudste kleuters.

Zet zondag 3 oktober 2021 in
uw agenda: ontmoetingsdag
in Windesheim

We hebben een datum gepland voor onze jaarlijkse
ontmoetingsdag! Van harte nodigen we u uit voor
zondag 3 oktober a.s. Noteer deze datum alvast in uw
agenda! In andere jaren organiseren we de ontmoetings-
dag altijd in het voorjaar. Dat lukte dit jaar en vorig jaar
helaas niet. Nu het er naar uit ziet dat het na de zomer
weer mogelijk is om met meer mensen samen te komen,
willen we natuurlijk niet wachten. Die zondag staan
vanaf 10.30 uur koffie en thee klaar en vanaf 11 uur is er
een informatief en gezellig programma voor jong en oud
en alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Meer informa-
tie vindt u op onze website en in onze nieuwsbrief van
september 2021.

We kijken er enorm naar uit om u weer te mogen
ontmoeten!
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Nieuw bestuurslid stelt zich voor

‘Het liet en laat ons niet meer los’

Mijn naam is Marijke Hilverda. Ik ben 46 jaar,
getrouwd, en woon in Zeist. En sinds vorige
maand mag ik deel uitmaken van het bestuur van
Stichting Naar School in Haiti. In 2014 kwam ik
voor het eerst met Haiti in aanraking. Mijn man

en ik hielpen mee in de laatste fase van herbouw
van een school. Daarna zijn we een keer of vijf met
een Amerikaans/Canadees team meegereisd om
medische hulp te verlenen in dorpen in het midden
en zuiden van Haiti.

We zijn geraakt door het land en zijn inwoners,
door de armoede en de veerkracht van mensen,
door de schoonheid van het land en door hoe
moeilijk het leven daar is. Het liet en laat ons niet
meer los en inmiddels voelen we ons, via een aantal
Haitianen die we beter kennen, echt verbonden met
het land.

Ook kregen we een band met Ecole Soleil de Hol-
lande. Op een conferentie kwamen we in gesprek
met een van de vrijwilligers, die ons in contact

bracht met Marijke. We
hebben toen kennisgemaakt
en contact gehouden. Na de
ontmoetingsdag in 2019 be-
sloten we in 2020 de school
te bezoeken met een mooie
donatie voor de minibiblio-
theek en de kantine.

Het was een mooie tijd; bezoek aan de school,
genieten van de omgeving en helpen bij het indelen
en rondbrengen van de bibliotheekkisten. Achteraf
waren we er in het oog van de storm, want in de
maanden ervoor en in de tijd erna was dit bezoek
niet mogelijk geweest.

Tijdens ons bezoek vroeg Marijke of een van ons
het bestuur wilde versterken en na nadenken en
het afsluiten van andere bezigheden heb ik besloten
daar ‘ja’ op te zeggen. Verder kennismaken doe ik
graag op de volgende ontmoetingsdag. Tot dan!

Mal(i)'ko Hilverda

Nieuwe samenstelling van ons bestuur

Er zijn veranderingen in ons bestuur. Trijn Kloosterman is afgetreden. Zij is al jarenlang actief betrokken bij
onze Stichting. Dank je wel Trijn voor alles en geweldig dat je je als vrijwilliger voor ons blijft inzetten!

Ons bestuur verwelkomt twee nieuwe leden: Marijke Hilverda en Peter Koopmann.

Marijke heeft, samen met haar man, meerdere keren in Haiti gewerkt. Peter is met zijn gezin aan

Haiti verbonden door de adoptie van twee Haitiaanse kinderen. Zij stellen zich zelf aan u voor. Marijke doet
dat al in deze nieuwsbrief. We vinden het heel fijn dat zij de komende jaren willen meebouwen aan onze

stichting. Van harte welkom!

Henk van der Wal schenkt zaden voor onze schoolmoestuin

Het Centraal Zaadbureau is al sinds 1922 een begrip in Hoogeveen. In
1940 vestigde het bedrijf zich aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. In 1991
wordt er een nieuwe locatie op het bedrijventerrein aan de A.G. Bellstraat
geopend. Tegenwoordig heet het bedrijf Zaadhandel Van der Wal. Henk
van der Wal is de huidige directeur en baas over een enorme hal met meer
dan 100.000 verschillende zaden en pootaardappelen. Henk is al vijf jaar
een trouwe sponsor voor onze schoolmoestuin in Haiti. We kunnen ieder
jaar rekenen op een paar honderd zakjes met allerlei groentezaden die het
goed doen in Haiti. Tijd dus om Henk in het zonnetje te zetten en hem te
bedanken voor wat hij doet voor onze school in Haiti. Bedankt Henk, je
bent een kanjer! De kinderen en ouders van de school eten van wat zij uit
jouw zaaigoed hebben kunnen laten groeien en oogsten. Geweldig wat je

doet voor ons. Merci Beaucoup, Mesi Anpil!

Dick van Dam, ambagsadevr Sﬁ&hﬁvg_ Naar School in Haiti

WWW.ZAADHANDELVANDERWAL.N
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Fietsers en sponsors gezocht!

Voor het negende jaar op rij gaat er gefietst worden
voor onderwijs in ontwikkelingslanden, voor de
toekomst van de allerarmste kinderen in de wereld.
De route is verlegd naar Nederland: een tocht van
de ene naar de andere provinciehoofdstad. Door
de mooiste steden en de diverse landschappen van
ons land. We starten op 10 juli a.s. in Arnhem en
finishen op 17 juli a.s. in Leeuwarden.

Iedereen kan meedoen, de tocht is geschikt voor
alle leeftijden. Marijke Zaalberg doet ook weer mee.
Fiets u met haar mee? U kunt hele etappes (70-80
km per dag) en halve etappes fietsen. U vult uw da-
gen in zoals u zelf wilt! Maak er een leuke vakantie-
week van en neem lekker de tijd om onderweg van
mooie plekjes te genieten. Fiets samen met anderen
of alleen. Het kan allemaal! Doe mee en stap op de
fiets voor de kinderen in Haiti! Kijk voor meer informatie op
www.therideoneducation.nl of stuur ons een
mailtje op info@stichtingnaarschoolinhaiti.nl.

Moedigt u Marijke of een van de andere fietsers
liever aan met een sponsorbedrag? Met uw bijdrage
kunnen we de allerarmsten kinderen naar school
laten gaan, een warme maaltijd geven en de leraren
betalen. Uw gift is welkom op

NL49 TRIO 2024 5833 50 t.n.v.

The Ride on Education. Vermeld hierbij ‘Haiti/
Marijke’ of de naam van een van de andere fietsers.

Namens de kinderen in Haiti heel hartelijk
bedankt! Mesi Anpil!

We wensen alle fietsers veel succes en plezier!

Doneer een voedselpakket

Dank u wel voor uw blijvende voedselsteun aan de
Haitianen bij ons in de bergen! Dankzij uw giften
kunnen wij noodhulp bieden aan de vele mensen
die hongerlijden. Het voelt soms zo uitzichtloos en
toch maakt elk voedselpakket een groot verschil.
Niet alleen het voedsel, maar ook het idee dat zij
niet vergeten worden, geeft hun hoop en kracht.

Help mee! Geef een gezin te eten en doneer een
voedselpakket. Voor een bedrag van € 30,- kunnen
wij een gezin een voedselpakket geven. Maak uw
bijdrage over op NL57 RABO 0369 466500 t.n.v.
Stichting Naar School in Haiti o.v.v. ‘rijst en zaden’
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Vrienden van Stichting Naar School in Haiti

M Ja, ik word een van de 10.000 vrienden van de Stichting Naar School in Haiti en ondersteun daarmee het
werk van deze stichting in Haiti.

DL, / VLEVL. & oo

SELAATIIAQIIY & ...

POSTCOAE €11 WOOTIPIAALS ¢ ...

ErIAIL 1 e
IBAN BanKreKeninGmUIMIMET : ..........ccccccccciiiiiiiiiiiiiiiieiieeesiesisseseeeeesseeeesessses e
Tk machtig Stichting Naar School in Haiti, tot wederopzegging, jaarlijks rond de kerst een bedrag van

€ 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Datum: .......ccccccoocevicerccin Handtekening

U kunt het ingevulde formulier sturen naar ons stichtingsbureau in Gees. Ook kunt u het formulier mailen
naar info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl. U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
Deelnemen kan online via www.10000vrienden.nl.

Stichting Naar School in Haiti Bankrekeningnummer:

Dorpsstraat 12 | 7863 PC GEES NL57 RABO 0369 4665 00

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl Stichting Naar School in Haiti is p
opgericht op 29 december 1998 eos i
en ingeschreven bij de KvK te

n Meppel onder nummer AN

Volg ons op Facebook 04 05 76 45

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl



