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Veel dank! Feestelijke afsluiting van het schooljaar
én alle leerlingen van de 9e klas geslaagd

Heel veel dank voor uw
hulp en donaties! Zelfs in
deze onzekere tijd blijft u de
kinderen van onze school in
Haiti steunen. Dank u wel!
Dat stellen onze leerlingen
Zeer op prijs.

Uw giften maken het
mogelijk om onze leerlingen
1 september 2022 weer

op school te verwelkomen
en hen elke dag onderwijs
en een warme maaltijd

te geven. Het is hartver-
warmend. Het geeft onze
leerlingen en hun families
hoop. Zij voelen dat zij niet
in de steek worden gelaten
en zijn blij dat zij weer naar
school kunnen gaan.

Een dag ontspannen en voelen dat het leven goed kan
zijn. Kempes en zijn team hadden voor alle kinderen
een leuke laatste schooldag georganiseerd. Er werd
gedanst, gezongen, gegeten en de kinderen konden
trots hun creatieve schoolwerk tonen aan de rest van de
school. Iedereen heeft ervan genoten. Een feestelijke en
ontspannen afsluiting van het schooljaar.

Alle leerlingen van de 9e klas zijn geslaagd voor
hun staatsexamen. Onze school ‘Soleil de Hollande’
heeft samen met twee andere scholen in Kenscoff dit

prachtige resultaat behaald. Wij voelen ons super trots.

We weten nog niet hoeveel leerlingen er 1 september daadwerkelijk naar school
zijn gekomen en of ouders (een deel) van het schoolgeld zijn komen betalen.
We hopen tussen de 250 en 300 leerlingen te mogen begroeten in het nieuwe
schooljaar. Een deel van de leerlingen heeft al bevestigd 1 september te zullen
komen. Van anderen hebben wij nog niets gehoord. Kempés heeft deze zomer
nog een overleg met de ouders.

Dank u wel! Mesi anpil!

Merci Beaucoup! Op onze website bij ‘het laatste nieuws’ en op Facebook en Instagram houden

we u zo veel mogelijk op de hoogte. En natuurlijk leest u in de nieuwsbrief van
december weer hoe het verder gaat op onze school.

Marjjk.a Zaa!borg_
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Zomerse groeten van Marijke

Lieve mensen, ik vind het moeilijk om mijn gevoel

over hoe het met mij gaat onder woorden te brengen.

De zorgen om alle ontwikkelingen en de mensen

in Haiti en het gemis, hebben ook zo hun weerslag
op mij. Ik ontvang vele schrijnende berichten via
WhatsApp en Messenger. Haitianen vragen mij om
eten, geld, ondersteuning en onderdak. Ze willen
mij hun baby’s of kinderen geven omdat zij geen
mogelijkheid meer zien om hen groot te brengen en
voldoende te eten te geven. Dit alles doet natuurlijk

pijn.

En voor wat betreft mijzelf; voor allerlei lichamelijke
ongemakken heb ik veel baat bij Lymfedrainage

behandelingen. Pijn en ontstekingen gaan weg en het

begint weer te stromen in mijn lijf. Dat is fijn.

Ook The Ride on Education deed mij goed. Ik heb
enorm genoten van het fietsen van Koblenz naar
Hoek van Holland. Om mijn benen/knieén niet

te zwaar te belasten heb ik halve dagen gefietst, in
totaal 320 km. Er waren vaak gedachten over de
situatie waarin de Haitianen leven. Vooral dacht ik
aan hen die ik zo goed ken en aan de meisjes van
ons kinderhuis; Kathia, Genia, Woodjina en Kettie.
Een oefening om zorgen los te laten en te leven in
het hier en nu. Telkens dacht ik dan aan de teller van
het opgehaalde sponsorgeld voor onze stichting. Die
was toen al boven de € 10.000,-. Dan voelde ik me
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steeds heel blij. Iedereen die met ons heeft gefietst en
ons of mij gesponsord heeft heel erg bedankt. Het is
geweldig! Mesi anpil!

De problemen in Haiti kan ik niet veranderen of
oplossen. Ik besef dat goed. Wel kan ik Kempés in
onze school ondersteunen en via WhatsApp bellen
met Kathia, Genia, Woodjina en Kettie. Gelukkig
maken de meisjes het goed. Kathia en Kettie werken
om de beurt in onze winkel. Kathia (12) wil dit heel
graag. Zij geniet ervan en wil allerlei klusjes doen. Tk
heb haar verteld dat ik op mijn 12e bij een tante in
Baarn in een klein ouderwets winkeltje mocht helpen
en dat ik dat toen ook zo fijn vond. Kettie (17) moet
het doen als vakantiewerk. Zij vindt het maar zo zo.
Heel blij word ik ervan dat de meisjes op deze manier
kansen krijgen.

Ik krijg veel steun van ons bestuur in Nederland.

Dit is ook heel waardevol voor onze school en de
toekomst van de school in Haiti. Ook uw onder-
steuning, meeleven en donaties geven zekerheid dat
onze school de komende jaren onderwijs kan blijven
geven. Dat de kinderen rond onze school kansen en
onderwijs zullen krijgen. Onze dank is heel groot.
Nu ontvangen ook de extreem hongerige leerlingen
een extra maaltijd, kleding en/of een beurs om naar
school te kunnen blijven gaan. Dit alles kan door uw
royale donaties. Wij bedanken u hier heel hartelijk
voor, woorden schieten mij dan te kort.

Warme 5yoo+on, Marjk&
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Hoe gaat het met onze directeur Kempeés?

De situatie in Haiti is voor de mensen een enorme last. Ook bij Kempeés eist dit zijn tol. Hij werd aan het begin
van deze zomer ziek. Begin juli kreeg hij pijnlijke oren. De dokter vond de meningitis bacterie in zijn bloed.
Na een stevige kuur van 22 dagen gaat het, ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief, weer wat beter.
Marijke heeft hem natuurlijk gesproken, zo goed mogelijk ondersteund en moed ingesproken. Dat doet hem
goed. Hij vertelde haar dat hij veel stress heeft. Nu de situatie in Haiti zo gevaarlijk is, leeft geen Haitiaan
zonder stress, zei hij. Het is er dag en nacht. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hij heeft het er ook moeilijk
mee dat hij en Marijke niet langer samen de school kunnen runnen. Wij hopen dat hij deze zomer verder goed
kan herstellen.

De schoolvakantie van de tweeling Kervens en Kervensia

& | Kervens en Kervensia (8) zijn trots aan de zomervakantie begonnen, want zij had-
den allebei een goed rapport. Tijdens de vakantie kwamen zij elke dag tegen 12
uur naar het kinderhuis van onze school. Daar werden zij verzorgd en kregen een
warme maaltijd. Elke vrijdag gaven we hen een aangepast voedselpakket voor hun
ontbijt en avondeten mee naar huis. En ze hebben allebei een eigen bed gekregen.
Wat zijn ze hier blij mee. Nu slapen zij niet meer op oude lappen op de grond.
Natuurlijk hebben we hen ook lakens en een sprei gegeven. Hun matras is ingepakt
in plastic. Onze medewerker Jonel woont op een paar honderd meter van de twee-
ling en gaat elke maand kijken of alles in orde is. In dit nieuwe schooljaar beginnen
Kervensia en Kervens in de 2e klas.

Dankzij uw giften De kinderen die hulp

- hebben wij deze kregen zijn: Elickson
zomervakantie acht (klas speciaal), zus
leerlingen tweemaal Mirlanda (klas speci-
een voedselpakket aal), Darlendia (klas

| kunnen geven. De 3), Oubens (klas 4),

. moeders kwamen het Jenny ( klas 6), Dorival
voedselpakket met hun  (kleuter), Michnaider

5 kind ophalen. Zonder (kleuter) en Rosenitha
deze hulp zouden deze  (klas 3).

kinderen nauwelijks te d E
eten hebben gehad. De Ma(i)'k.& Zaalbwg_ Oubens met vader
situatie in de bergen
rond KaBlain is voor

zoveel Haitianen zo
moeilijk; ik heb dit
2 sinds de tijd dat ik in
Rosenitha met moeder deze omgeving werk
(sinds 1995 voor het
weeshuis van NPFS) niet eerder zo erg meegemaakt.
Het was een moeilijke taak voor Kempés en de on-
derwijzers om met elkaar vast te stellen wie van onze
leerlingen zonder hulp extreme honger zouden lijden
en te kiezen welke kinderen we konden helpen. Veel
meer leerlingen hebben eigenlijk hulp nodig.

Al sinds het begin van de politieke en maatschap-
pelijke crisis in Haiti lijden mensen honger. Wij
helpen mensen in de omgeving van onze school
met onze actie ‘voedsel voor vandaag een morgen’
Wilt u meer weten over deze actie? Kijk dan op
onze website https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/

in-actie/voedsel-voor-vandaag-en-morgen/. Wilt
u mee doen? Voor een bedrag van € 30,- kunnen
wij een gezin een voedselpakket geven. U kunt uw
bijdrage overmaken op NL57 RABO 0369 466500
t.n.v. Stichting Naar School in Haiti. Vermeld er
s.v.p. bij ‘Rijst en zaden’
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Hulp aan ouders

Aan het begin van het schooljaar vragen wij de ou-
ders om een eerste deel van het schoolgeld te beta-
len. Dat is voor veel ouders een grote opgave in deze
tijd. Ouders houden hun kind dan (nog een tijdje)
thuis, terwijl wij op 1 september natuurlijk liever
met alle kinderen aan het nieuwe schooljaar begin-
nen. Het bestuur van onze stichting heeft vlak voor
de zomer besloten om de ouders een voedselpakket
te geven ter waarde van € 15,- als zij het eerste deel
van het schoolgeld op tijd betalen. We hopen de
ouders zo te helpen en te stimuleren hun kind op 1
september naar school te laten gaan.

We hebben ons zelf de vraag gesteld of we in deze
tijd de school gratis moeten maken. Maar dat
vinden we geen goed idee. In 2007 namen we het
besluit dat ouders voortaan ook schoolgeld moeten
betalen. We vinden het belangrijk dat ouders eigen
verantwoordelijkheid dragen voor goed onderwijs
voor hun kind. Ook voor andere scholen in de
omgeving betalen ouders schoolgeld.

Wel kunnen we ouders helpen met een hele of halve
beurs voor hun kind. Zo kunnen de kinderen ook
naar school als schoolgeld betalen echt niet lukt.
Inmiddels krijgen al rond de 100 kinderen zon
beurs. Vanuit Nederland willen we meer ouders en
kinderen helpen met schoolbeurzen. Mede met uw
hulp, vertrouwen we erop dat dit gaat lukken.

Wilt u ouders en kinderen helpen naar school te gaan in deze moeilijk tijd?
Doe dan mee aan het HaitiKidz SupportPlan. U doneert elke maand een
bedrag, waarmee u een kind de kans geeft om naar school te gaan. Kijk voor
meer informatie en om u op te geven op www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl/
haitikidz-support-plan/.

Het formulier op de achterzijde van deze nieuwsbrief invullen en opsturen
kan ook.

Heel hartelijk dank!

Bendes hebben de macht in Haiti

In Haiti zijn alleen de afgelegen plekken nog veilig. Daar kunnen de scholen, als die er zijn, begin september
weer open gaan. Vooral in Cité Soleil bevechten bendes elkaar; zij willen de macht en andere wijken verove-
ren. Kidnappings, moord en overvallen vinden nog dagelijks plaats.

Berichten laten horen dat politici, vooraanstaande mensen en politieagenten samenwerken met gangsters
en dat de macht bij de gangster ligt. Mensen kunnen elkaar niet meer echt vertrouwen. Toch worden er
nog regelmatig gangsters of vermoedelijke gangsters opgepakt en pistolen, geweren en munitie gevonden.
Regelmatig worden er politieagenten doodgeschoten bij het oppakken van bendeleden. Het is moeilijk te
begrijpen waarom er niet wordt ingegrepen in Haiti
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Fietstocht van Koblenz naar Hoek van Holland in acht dagen

Omdat ik zo van fietsen houd, tipte een vriend mij:
“Er is een enthousiaste groep mensen die jaarlijks
voor onderwijs in ontwikkelingslanden aan een
fietstocht deelneemt. Is dat niet iets voor jou?”

Nou, dat leek mij zeker leuk! Begin juni kreeg ik van
hem de gegevens. Ik heb mij gelijk aangemeld.

Als een bezetene heb ik via diverse media al mijn
contacten gevraagd of ze mij wilden sponsoren. In
vijf weken tijd leverde dat een mooi bedrag op voor
het onderwijs in Haiti: 1.000 euro! Met heel veel
leuke reacties. Dit maakte dat ik als een blij mens op
de fiets stapte.

Zaterdag 16 juli was het zover. We verzamelden ons
op Deutsches Eck in Koblenz, waar we werden uit-
gezwaaid door het hoofd van Onderwijs en Cultuur
van de gemeente Koblenz.

De volgende acht dagen volgde een prachtige tocht
langs de Rijn door Keulen, Diisseldorf en Duisburg
weer richting Nederland. Het was bijzonder om op
de fiets door die grote steden te manoeuvreren om
daarna weer door industriegebied en natuurgebie-
den te fietsen. Soms een stukje klimmen en dalen

en dan weer
vlak. Afwisseling
genoeg dus. Tk
kwam op plek-
ken waar ik nog
nooit eerder was
geweest.

Tk vond het
heerlijk om in
mijn eentje te
fietsen, maar
zeker zo gezellig
om een stukje te fietsen met anderen (al was dat
best lastig, omdat een grote aantal elektrisch fietste).
En het was leuk om s avonds op de camping de
belevenissen te delen. Een fijne groep mensen,
allemaal bijzonder en verschillend, maar hecht. De
saamhorigheid was groot.

Volgend jaar doe ik zeker weer mee, ik kan me er nu
al op verheugen... en het zou zo maar kunnen dat
ik een paar enthousiaste vriendinnen meekrijg.

$o!|)'a Eikenaar
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