
Een woord van dank van onze kleuterjuf

Mijn naam is Marie Neddja Laguerre. Ik ben kleuterjuf bij de kleinste en middelste kleuters.  
Ik voel me blij en vereerd dat ik deze keer het woord tot alle donateurs mag richten. Ik wil u 
bedanken voor alle hulp die u geeft en al heeft gegeven in de afgelopen jaren. U kunt zich niet 
indenken hoe groot de impact van uw vrijgevigheid is, hier op l’ Ecole Soleil de Hollande.
Er zijn diverse momenten uit de afgelopen jaren die me echt 
bijstaan. Zo was uw hulp zo ontzettend  troostend in de zeer 
moeilljke tijd na de aardbeving van 12 januari 2010. Ook in de 
grote ellende waar ons land nu in verkeert en waardoor we elke 
dag angstig zijn, is uw hulp een lichtpunt voor ons. Want wij 
kunnen naar ons werk. En wij kunnen de kinderen lesgeven en 
hen even de moeilijkheden laten vergeten. Het is onbetaalbaar 
wat u met uw donaties en uw steun voor ons betekent.

Ik waardeer uw hulp enorm en dank u uit het diepst van mijn 
hart. Ik hoop dat u de Haïtianen in moeilijke tijden zult blijven 
steunen. Bedankt voor uw steun. Bedankt, mesi anpil!

Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over mij.

Marie Neddja LaguerreVoor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
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Het is helaas nog steeds slecht gesteld in Haïti. 
De hevige onrust, de onveilige situatie op straat 
en de  gestegen prijzen voor eten en drinken 
maken het leven moeilijk voor de Haïtianen. Er 
zijn veel blokkades, berovingen en schietpartij-
en. Elke dag horen we weer over de slachtoffers 
die zijn gevallen. Het is moeilijk voor de meeste 
Haïtianen om gemotiveerd te blijven in deze 
zware tijden. Haïtianen die de kans krijgen, 
proberen een paspoort en papieren te krijgen 
om het land te kunnen ontvluchten. Elke Haïti-
aan is bang dat ook hij een keer gepakt wordt 
door een bende. 

Nu de route om naar school te komen ge-
vaarlijk is, slaap ik van maandag tot vrijdag in 
het gastenverblijf van de school. Omdat ik als 
directeur ook een doelwit kan zijn voor bendes 
is dat veiliger. Ik ben dankbaar voor deze mo-
gelijkheid. De weekenden ga ik wel naar mijn 
huis in Kenscoff, maar dan blijf ik de hele tijd 
binnen, net als de meeste Haïtianen. Binnen is 
het ‘t meest veilig. 

Nu denkt u misschien, is er dan niets goeds 
meer? Jazeker wel! Want, wat is het mooi om 
in al deze ellende een lichtpunt te zijn in onze 
omgeving en voor alle kinderen die naar school 

Voedselhulp; helpt u ook mee?
In deze donkere tijd in Haïti hebben veel mensen 
honger. Eten is schaars en duur. Daarom delen we 
voedselpakketten uit aan gezinnen rondom onze 
school. Veel dank aan iedereen van wie we in de 
afgelopen tijd een gift mochten ontvangen!  
U geeft de mensen hoop. Het doet hen veel te 
weten dat zij niet vergeten worden.

Helpt u ook mee? 
Een voedselpakket kost € 35,-. Maak uw bijdrage 
over op NL57 RABO 0369 4665 00 t.n.v. Stichting 
Naar School in Haïti, onder vermelding van ‘Rijst 
en zaden’.

kunnen gaan. Het gaat dan ook naar omstan-
digheden goed met onze leerlingen en onze 
leerkrachten. Gelukkig is het in de directe om-
geving van onze school vrij rustig en veilig en 
kunnen de leerlingen nog steeds elke dag naar 
school komen. Dat is heel bijzonder, omdat 
de meeste scholen in Haïti nog steeds gesloten 
zijn.

Ik kan u niet uitleggen hoe groot de impact van 
uw giften is op het gebied rondom de school; 
leerkrachten die werk hebben waardoor ze hun 
families kunnen onderhouden, kinderen die 
elke dag een maaltijd krijgen, veilig kunnen 
leren en spelen op school en gewoon even 
kind kunnen zijn. Dat alles maakt dat ik heel 
dankbaar ben en vol goede moed de komende 
tijd weer tegemoet ga. Ik wil u nogmaals heel 
erg bedanken. Ik zie met mijn eigen ogen hoe 
uw hulp het grote verschil maakt in de wijde 
omgeving van de school. Ik hoop dan ook uit 
de grond van mijn hart dat u ons blijft steunen.

Ik wens u heel veel geluk, veiligheid en gezond-
heid toe, mesi anpil!

Kempe‘ s JEAN, directeur

“Uw hulp maakt groot verschil in de wijde omgeving van de school”
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Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief 
is Marijke op reis. Ze fietst van Westerbork naar 
Mont-Saint-Michel in Frankrijk. Daarom deze 
keer een reisverslag. Marijke schrijft: 

Wat is het een goede keuze geweest om te gaan 
fietsen met mijn fietscampertje van Westerbork 
naar Odyle en Mont-Saint-Michel in Norman-
dië. 

De eerste week was pittig met veel tegenwind. 
Na zes dagen rust in Nieuw-Vossemeer bij 
meerdere lieve mensen, volgde een week met 
kou, maar gelukkig ook veel zon. De wind was 
af en toe gunstig, de omgeving is prachtig en 
afwisselend.

Ik denk veel aan onze school, de meisjes in 
ons kinderhuis, het personeel en onze direc-
teur Kempès in Haïti. Ook lees ik veel over 
de verschrikkingen die de gangsters teweeg 
brengen. Ik las dat er 16 gangsters zijn gedood, 
waaronder de leider van TiMakak. Hopelijk is 
dit het begin van betere tijden. Steeds lees ik dat 
mensen op belangrijke posten worden gearres-
teerd vanwege corruptie. Ook dat helpt! 
Gelukkig zijn er heel veel momenten dat ik 
geniet van deze fietstocht en mijn hoofd leeg 
is. Lichamelijk word ik steeds sterker, geestelijk 
losser en vrijer. Ik vind het heel fijn dat anderen 
van ons bestuur van SNSiH zaken oppakken, 
dat is zo belangrijk voor mij en de toekomst 
van onze school.

De ontmoetingen onderweg zijn prachtig en 
hartverwarmend. Zoveel lieve mensen; de een 

geeft me een warme maal-
tijd, de ander een warme kop 
koffie. Zij zijn verbaasd dat 
ik helemaal uit Drenthe naar 
‘hier’ ben gefietst. Nu al ruim 
1.350 km! Ook geven men-
sen geld of doneren met de 
QR-code, die op de zijkant van mijn campertje 
staat. Al deze mooie gesprekken verwarmen 
mijn hart en geven mij energie.

Jullie kunnen mij 
volgen op Polar-
steps en precies 
zien waar ik ben. 
Ook op Facebook 
kun je me volgen.

Heel hartelijk 
bedankt voor alle 
extra donaties en alle lieve berichten die ik 
ontvang!

Hartelijke groet, Marijke Zaalberg vanuit  
La France!

Marijke fietst en geniet, een reisverslag

Mijn eenmalige gift: hét  
alternatief voor de acceptgiro
Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro.  
Mijn eenmalige gift is hét alternatief voor de  
acceptgiro. Het is een veilig en betrouwbaar 
betaalmiddel om een eenmalige donatie te 
doen aan een goed doel. Betalen met Mijn 
eenmalige gift is net zo veilig en vertrouwd 
als de acceptgiro. Goede doelen hebben 
samengewerkt om een goed en betrouwbaar 
alternatief te vinden voor de acceptgiro. 
Een betaling via Mijn eenmalige gift is een 
eenmalige betaling.  Zij maken gebruik van 
dezelfde partij die de acceptgiro’s voor de 
banken verwerkt. 

Ook ‘Stichting Naar School in Haïti’ kiest 
voor deze manier om donaties te ontvangen.
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Mijn naam is Marie Neddje Laguerre. Ik 
ben 32 jaar en werk als kleuterjuf op l’Ecole 
Soleil de Hollande. Ik woon in Kenscoff, ben 
getrouwd en heb twee kinderen. Ik ben blij 
dat ik in deze onveilige tijd nog elke dag naar 
mijn werk op l’Ecole Soleil kan gaan, maar als 
ik weer thuis ben, kom ik mijn huis niet uit. 
Ik hoor constant de bendes schieten en dat is 
soms heel dichtbij en erg beangstigend. 

Ik ben heel trots, dat onze school elke dag 
open is! Mijn werk met de kleuters vind ik 
erg leuk. Vooral dat de kleuters zo enthousiast 
meedoen met de vele dingen die we op een 
dag doen; het werken aan ons weekthema, 
knutselen, muziek maken, zingen, buiten 
spelen. Ze doen alles met veel overgave en dat 
vind ik heel leuk om te zien. 

Als u aan de kleuters zelf zou vragen wat zij 
het liefst doen, dan weet ik hun antwoord: 
spelen!! Dankzij de mooie materialen die we 
op onze school hebben kunnen de kinderen 
geweldig spelen. En als een kind speelt, dan 
leert het tegelijk. Spelen geeft hen een goede 
start van hun (school)leven. 

Nieuwe kleuters, die nog niet gewend zijn aan 
de regels, vind ik het moeilijkst. Ze moeten 
echt nog leren luisteren als ze op school  
komen. Na een maand gaat het over het  
algemeen goed met elke nieuwe kleuter.  
Sommige kleuters hebben extra aandacht 
nodig. Dat probeer ik dan ook te geven.

Op dit moment werken we aan het thema 
agricultuur. Een heel leuk thema. We leren 
de kleuters het belang van agricultuur en dat 
het heel belangrijk is om thuis een tuin aan te 
leggen en eten te verbouwen. De kleuters hel-
pen mee in onze mooie schoolmoestuin. Dat 
vinden ze enorm leuk en het is heel leerzaam 
voor ze. Ze hebben er hun hele leven iets aan.

Ik ben heel trots dat ik op deze school mag 
werken, omdat we de kinderen uit de omge-

ving de kans geven om naar school te gaan. 
Vroeger was in deze omgeving geen school en 
kregen de meeste kinderen geen onderwijs. Nu 
mag ik werken op een school die het verschil 
maakt voor de hele omgeving.

Ik wil aan de donatuers nogmaals merci zeg-
gen. Dankzij u kunnen kinderen naar school 
en hebben zoveel volwassen mensen een baan 
op school. U mag trots zijn op het verschil dat 
onze school maakt, hier in de bergen. Ook wil 
ik u bedanken voor de steun die ik persoonlijk 
heb gekregen. Mijn studie om lerares te wor-
den is door de stichting van Marijke betaald 
en toen ik klaar was met mijn studie heb ik 
een baan bij Soleil de Hollande gekregen. Daar 
ben ik Marijke heel dankbaar voor!

Ik wens u alle goeds, gezondheid en plezier toe 
in alles wat u doet en ik hoop dat ik nog vele 
jaren met uw steun op deze school mag blijven 
werken!

Mwen vle di ou: mesi anpil (ik wil u zeggen: 
heel erg bedankt!)

Marie Neddje Laguerre

Wij werken voor l’Ecole Soleil de Hollande
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Zaterdag 22 juli a.s. stap-
pen Marijke Zaalberg (76) 
en vele anderen in  
Enschede op de fiets voor 
een tocht van 663 kilo-
meter naar Berlijn. Een 
fietstocht voor kinderen 

in ontwikkelingslanden. Voor hun recht op 
onderwijs. 

We vinden het geweldig dat zovelen weer op 
de fiets stappen.

Sponsort u deze kanjers? Met uw gift helpt u 
onze school in Haïti onderwijs te geven aan de 
allerarmste kinderen. Maak uw bijdrage over 

Voor veel ouders in het betalen van schoolgeld 
in deze moeilijke tijd in Haïti een zware of 
zelfs onmogelijke opgave. Terwijl onderwijs 
juist nu van extra grote waarde is voor een 
kind. De school geeft veiligheid en de kans om 
alle zorgen even te vergeten en kind te mogen 
zijn. Door onderwijs houdt een kind hoop op 
een betere toekomst. Dat kinderen, waarvan 
de ouders momenteel niet of nauwelijks kun-
nen bijdragen, naar school mogen komen, be-
tekent ook veel voor de gemeenschap. Ouders 
blijven aan de school verbonden, krijgen zo 
nodig voedselhulp en weten dat hun kind elke 

op NL49 TRIO 2024 5833 52 t.n.v. The Ride 
on Education. Vermeld hierbij ‘Haïti/ Marijke’ 
of de naam van een van de andere fietsers. 
Of fietst u liever met ons mee? U kunt zich 
nog steeds opgeven. Het is een prachtig avon-
tuur voor alle leeftijden. In 8 afwisselende 
etappes van gemiddeld 75 km per dag (halve 
etappes kan ook) fietsen we door steden als 
Osnabrück en Hannover, passeren we prach-
tige kastelen en slingeren we langs rivieren. 
Kijk op www.therideoneducation.nl voor meer 
informatie of stuur Marijke een mailtje:  
marijkezaalberg@gmail.com 

Namens de kinderen in Haïti heel hartelijke 
bedankt! Mesi anpil!

dag een warme 
maaltijd krijgt. 

Het geven van 
een beurs aan 
een kind om naar 
school te kunnen 
gaan is in deze 
tijd een prach-
tige manier om te 
helpen. Daarvoor 
hebben wij het 
HaïtiKidz Support Plan. Met een bijdrage van 
€ 37,50 per maand kan een kind in Haïti een 
jaar lang bij ons naar school. Een halve beurs 
kan natuurlijk ook.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
ons mailen: info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.
Heeft u altijd al een kind in een arm land een 
kans willen gegeven op een betere toekomst? 
Wordt dan deelnemer van het Haïtikidz Sup-
port Plan. Voor € 1,25 per dag zorgt u ervoor 
dat een kind elke dag naar school kan en een 
schoolmaaltijd kan eten.

The Ride on Education; sponsor onze stoere fietsers!

Help een kind een jaar lang naar school
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Stichting Naar School in Haïti

Stichting Naar School in Haïti
Dorpsstraat 12 | 7863 PC  GEES
www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Volg ons op Facebook

Bankrekeningnummer: 
NL57 RABO 0369 4665 00

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

Kom naar onze ontmoetingsdag op zondag 5 november 2023

Save the date! Pak nu uw agenda, zodat u de 
ontmoetingsdag niet gaat missen. Op zondag 5 
november ontmoeten we u en elkaar graag in 
Windesheim. U bent van harte welkom!

Het wordt weer een mooi moment voor delen, 
informatie, kennismaking, gezelligheid en ont-
moeting! Marcel Catsburg heeft al laten weten 
dat hij graag weer gastspreker wil zijn. Na de 
zomer meer informatie over het programma op 
onze website en in de volgende nieuwsbrief. 

Wilt u zich alvast opgeven? 
Stuur ons een mailtje: 
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl.

Stichting Naar School in Haïti is 
opgericht op 29 december 1998  
en ingeschreven bij de KvK te  
Meppel onder nummer  
04 05 76 45

Speciale oproep voor jongeren: steeds meer 
jongeren weten onze ontmoetingsdag te  
vinden en te waarderen. Kom ook en ont-
moet anderen, die een connectie hebben  
met Haïti of het werk van onze school. Wil 
je iets doen op deze dag? We kunnen jouw 
hulp goed gebruiken! Het zou bijv. super zijn 
als er jongeren zijn die (een deel van de dag) 
achter de bar willen staan. Of misschien heb 
je zelf een goed idee om er een nog leukere 
dag van te maken. Laat het ons weten: stuur 
een appje naar ons bestuurslid Mariemirca 
06-48183969.

KaNS Centraal geeft opnieuw 60 kinderen een beurs
Wij zijn enorm dankbaar dat KaNS Centraal, een initiatief van medewerkers 
van de NS, voor het tweede jaar op rij 60 kinderen ondersteunt met een beurs 
om bij ons naar school te kunnen blijven gaan. Het is fantastisch dat zij zo’n 
grote groep kinderen deze prachtige kans geven. Heel veel dank aan de men-
sen van KaNS Centraal en aan iedereen die dit mogelijk maakt!
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