
Bedankt! Mesi anpil!

Wij ontvangen prachtige giften van klein tot groot en zijn 
enorm dankbaar voor al deze giften. Dank u wel! Zonder 
uw donaties en uw hulp is het voor ons onmogelijk ons 
werk te doen. U helpt onze leerlingen op een fantastische 
manier met het overmaken van geld. Ook als bestuur van 
Stichting Naar School in Haïti bedanken we u heel  
hartelijk!

Wij zijn dit nieuwe schooljaar met veel hoop op een  
beter Haïti ingegaan en vertrouwen erop, samen met u, 
onderwijs te kunnen blijven geven. Onze kinderen zijn  
de toekomst, wij bieden hen kansen!

Dank u wel met heel mijn hart!

Marijke Zaalberg

Voor inlichtingen en contact: (0524) 85 62 39 of info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

De ontmoetingsdag van zondag 5 november gaat niet door!
Lees hier meer over op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
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Ik ben blij dat ik u op dit moment weer kan 
schrijven, want ik ben ziek geweest en dan besef 
je weer hoe kwetsbaar je als mens eigenlijk 
bent. De dokter constateerde een veel te hoog 
suikergehalte in mijn bloed. Op zijn advies ben 
ik meer gaan sporten en let ik goed op wat ik 
eet. Nu gaat het gelukkig een stuk beter met 
mij.

Het werk voor de school geeft me veel voldoe-
ning en plezier. Ik ben trots op het werk dat 
wij met elkaar doen voor de kinderen. En dat 
allemaal dankzij uw hulp.

In Haïti gaat het helaas nog steeds erg slecht: 
de bendes zijn onverminderd actief en bero-
ven, kidnappen en mishandelen dagelijks vele 
mensen. De angst is voelbaar bij iedereen. Wij 
kennen allemaal wel mensen die door bendes 
zijn beroofd of mishandeld. Ook onder onze 
eigen medewerkers zijn er leerkrachten die uit 
hun huis zijn gevlucht of bij wie alles uit hun 
huis is geroofd. 

Sommigen van ons kunnen hun vrouw en kin-
deren niet zien, omdat we hen naar een veili-
gere plek hebben gestuurd waar bendes minder 
actief zijn. Kortom het blijft een spannende en 
pijnlijke tijd in Haïti. 

Helpt u ons mee met het uit-
delen van voedselpakketten in 
de omgeving van onze school? 

Een voedselpakket kost € 35,-.Daarmee heeft 
een gezin een maand lang te eten. Maak uw  
bijdrage over op NL57 RABO 0369 4665 00 
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti, onder 
vermelding van ‘Rijst en zaden’. 

Enorm veel dank!

Gelukkig is het in de omgeving van onze school 
nog steeds redelijk veilig, al blijft iedereen op 
zijn hoede. Wij kunnen met blijdschap naar 
onze school kijken en naar al het werk dat de 
leerkrachten en leerlingen verzetten. Dat maakt 
ons trots en dankbaar. En daar proberen we ons 
op te focussen.

Ik wens u heel veel geluk, veiligheid en gezond-
heid toe! Mesi anpil!

Kempe‘ s JEAN, 
Directeur van de school

Kempès: ‘In Haïti gaat het slecht, in de omgeving van  
de school is het redelijk veilig
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Mijn naam is Roland Romain, ik ben 56 jaar en 
werk al sinds september 2009 voor l’École  
Soleil de Hollande. Ik werk als adjunct-direc-
teur, dus ik ondersteun onze directeur Kempès 
in zijn werkzaamheden. Verder bestaat mijn 
werk uit administratieve taken, wat inhoudt 
dat ik de dossiers van de kinderen op orde 
houd. En ik houd bij welke ontwikkelingen zij 
doormaken. Ik observeer de leerlingen en kijk 
of alles goed loopt op school. Ik controleer de 
leerkrachten en help hen met vragen of moei-
lijke situaties. Waar nodig voer ik gesprekken 
met de kinderen of hun ouders.

Ik werk niet voor niets al 14 jaar voor Marijke. 
Ik heb zelf best een moeilijke jeugd gehad en 
ik weet dat het niet vanzelfsprekend is om naar 
school te kunnen gaan. Daarom ben ik trots op 
het werk dat we hier doen. Het mooie van ons 

werk vind ik, 
dat wij kinde-
ren die anders 
geen kans 
zouden hebben 
gehad echt een 
toekomst geven. 
We geven niet 
alleen onder-
wijs. Onze hulp 
gaat verder dan 
dat; we brengen 
de kinderen 
waarden en nor-

men bij. Zo leren we hen om op tijd te komen, 
hun spullen op orde te hebben en goed met 
elkaar om te gaan. Dit helpt ze in het opgroeien 
naar volwassenheid en om verantwoordelijk-
heid te leren nemen. We helpen de kinderen en 
hun families ook met voedsel of kleding.

Ik vind het mooi om te zien dat zoveel kinderen 
school heel serieus nemen; ze doen erg hun 
best, maken hun huiswerk en beseffen dat ze 
hierdoor een kans hebben in het leven om te 
slagen. Ik maak graag een praatje met de leer-
lingen. Soms spreek ik ze aan als het niet goed 

gaat. Ook heb ik mooie gesprekken met hen 
over hun toekomst. Je merkt aan de leerlingen 
die al wat ouder zijn, dat ze heel goed doorheb-
ben dat ze een kans hebben in het leven door 
hun school goed te doorlopen. In alle ellende is 
dat een lichtpunt voor ze.

Mijn droom is dat we de kinderen nog lang 
mogen helpen en dat er hier in de bergen steeds 
meer opgeleide kinderen en volwassenen zullen 
zijn. Dat zal er ook toe bijdragen dat hygiëne, 
gezondheid en de leefomgeving voor iedereen 
gaat verbeteren, ook in de regio rondom de 
school.

Ik wil de donateurs heel erg bedanken.  
Zij zorgen ervoor dat de kinderen naar school 
kunnen blijven gaan en dat wij als werknemers 
een salaris krijgen, waarmee wij onze families 
kunnen onderhouden. Dit is in deze moeilijke 
tijden een grote zegen. Zonder uw hulp kunnen 
de kinderen niet naar school en hadden zij geen 
uitzicht op een betere toekomst.

Salutation de toutmoun ici et mesi anpil! 
(Groeten van iedereen hier en heel erg bedankt)!

Roland Romain, adjunct-directeur

Wij werken voor l’École Soleil de Hollande
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Onze eindexamenleerlingen krijgen normaal 
gesproken eind juli de uitslag van hun examen, 
maar door alle onrusten komt hun uitslag dit 
jaar pas eind augustus. Dus we wachten met 
spanning de resultaten af. We hebben in juli 
alle ouders gevraagd of we hun kind komend 
jaar weer mogen verwelkomen; nu al zijn er 
275 leerlingen ingeschreven. 

Twee weken voordat de school open gaat 
krijgen de leerkrachten een seminar van een 
week, waarin we met elkaar over diverse  
thema’s spreken. Zo kan ons team goed aan 
het nieuwe schooljaar beginnen. Er zijn mo-
menteel drie leerkrachten zwanger, daarmee 
wordt het even puzzelen met de bezetting, 
maar dat komt vast allemaal goed. 

Het nieuwe schooljaar start op 1 septem-
ber. Die dag moet er vooral veel worden 
geregeld: indelen van de klas, kennismaken, 
boeken uitdelen, het jaar doornemen, de kin-
deren bemoedigen om hard te werken, de ver-
wachtingen uitspreken, enzovoort. Maandag  
4 september starten dan echt de lessen. 
In Haïti is het heel normaal dat de eerste week 
nog weinig leerlingen naar school komen en 
dat de klassen pas na een week of vier vol 
raken. Wij zijn daarom altijd duidelijk naar 
de ouders dat we de leerlingen echt de eerste 
schooldag al verwachten, zodat we meteen 
kunnen starten met onderwijs. Het is dan ook 
mooi om te zien, dat na jaren van herhaling, 
de opkomst op die eerste schooldag steeds 
groter is.

Dit schooljaar zijn er voor het eerst dansles-
sen. Onze leerlingen houden van dansen, ze 

vinden het heerlijk.  
Zo kunnen zij dan 
even blij en gelukkig 
zijn en alle ellende in 
hun leven vergeten. 

Verdrietig genoeg 
neemt de armoede 
verder toe. Ouders 
kunnen het schoolgeld 
niet betalen. Vorig 
jaar hebben we 100 
kinderen een halve 
beurs kunnen geven. 
Dit jaar kunnen we 
met trots zeggen dat we, dankzij uw giften, al 
onze leerlingen een halve beurs mogen geven 
en 50 kinderen zelfs een hele beurs. Dit is echt 
een enorme hulp voor de ouders van onze 
leerlingen. Daardoor kunnen de kinderen toch 
naar school. De ouders zijn hier heel dankbaar 
voor. 

Voor de schooldag begint krijgen alle kinderen 
twee broodjes met pindakaas. Tussen 10 en 
12.30 uur krijgen zij een bord rijst met bonen. 
Ouders van leerlingen die het nodig hebben 
krijgen elke vier weken een voedselpakket. 
Ook geven we kleding of schoenen aan kin-
deren die dat echt nodig hebben. We houden 
goed in de gaten of de kinderen gezond zijn en 
geven waar nodig en binnen onze mogelijkhe-
den en beperkingen medische hulp.

Ik wil u bedanken dat u ons weer in staat stelt 
het nieuwe schooljaar met vertrouwen in te 
gaan, dankzij uw steun en gulle giften. Het 
ontroert mij vaak als ik denk aan de jonge 
mannen en vrouwen, die hier onderwijs heb-
ben gevolgd en nu een beter leven hebben, 
dankzij uw hulp. Dat geeft mij het vertrouwen 
dat de kinderen die op dit moment bij ons op 
school zitten ook een betere toekomst kunnen 
krijgen. Dank u wel!

Kempe‘ s JEAN

Dankzij u kan weer een nieuw schooljaar van start gaan
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Op 26 mei 2023 kwam ik gezond en wel thuis 
van mijn fietstocht naar Le Mont Saint-Michel 
op de grens van Normandië en Bretagne in 
Frankrijk. Ik heb in totaal 2.200 km gefietst. 
Eerst tot Sangatte bij Calais met mijn fietscam-
per, die ik daar achterliet, nadat ik bij de eerste 
serieuze heuvel niet goed omhoogkwam. Op 
de terugweg heb ik mijn campertje weer aan 
mijn fiets gekoppeld voor de eindkilometers 
terug naar huis. 

De fietstocht deed mij goed. Het is ruimer in 
mijn hoofd. En mijn benen en lijf zijn ervan 
opgeknapt. Ik heb tijdens het fietsen overdacht 
hoe ik onze school in Haïti kan en wil blijven 
helpen en daarbij ook goed voor mijzelf kan 
blijven zorgen. Zo ga ik meer tijd voor mezelf 
nemen. 

En al doe ik dan wat stapjes terug, vergeten 
doe ik onze school zeker niet. Het is mijn 
passie; het is een groot deel van mijn leven. 

Tijdens ‘The Ride on Education 2023’ zijn wij 
met 29 mensen van Enschede naar Berlijn ge-
fietst, een rit van 690 km en een supergezellige 
tocht. Onze oudste deelnemer is Cees (77), de 
jongste Rick (14). Iedereen heeft de Branden-
burger Tor in Berlijn bereikt. Wat een gewel-
dige prestatie! Elke dag een bui, wat zon, wind 
mee. Maar ook enorme plensbuien, waardoor 
regenpakken aangingen en we waar mogelijk 
schuilden. Meerdere dagen moesten wij onze 
tenten in de regen opzetten en de volgende 
ochtend weer nat inpakken. Onze kleding 
werd klam of bleef nat. Maar ondanks al die 
regen was ons humeur niet stuk te krijgen!

Kasper en Christiaan hebben ons enorm 
verwend met een partytent, thee, koffie en 
zelfs een eitje bij het ontbijt. Vijf avonden een 
warme maaltijd met een drankje! In die natte 
boel was dit extra fijn! Dat er de laatste och-

Het ondersteunen van onze school maakt mij 
nog steeds ontzettend blij. Ondanks dat ik niet 
naar Haïti kan gaan, ben ik heel dankbaar dat 
ik dit werk nog elke dag mag doen. 

Dat onze school voor 2023-2024 haar deuren 
weer opent, geeft de ouders hoop. Zij voelen 
dat zij niet in de steek zijn gelaten en zien dat 
hun kinderen zich blijven ontwikkelen.

Warme groet, Marijke Zaalberg

tend geen eitjes waren was de 
schuld van drie vossen, die 
alle eieren hadden opgegeten 
of meegenomen.  Over deze 
tiende fietstocht zal nog vaak 
gesproken worden! Ondanks 
de regen was het een verbindende, sportieve 
en gezellige tocht die ook een geweldige  
hoeveelheid sponsorgeld heeft opgebracht.  
De stand voor onze stichting is bij het schrij-
ven van deze nieuwsbrief de 20.000 euro al  
gepasseerd! Hiermee kunnen wij onze leer
lingen ondersteunen met schoolboeken en  
hen elke dag een ontbijt geven. 

Dank jullie wel! Mesi anpil! 
Fiets volgend jaar met ons mee! Wat zou dat 
fijn en gezellig zijn! 

Marijke Zaalberg

Marijke: ‘Ik blijft me inzetten voor onze school én veel fietsen’

‘Als het weer niet meezit, zorg dan voor een goede bui’

Ik heb de sponsorfietstocht The Ride on  
Education naar Berlijn gefietst. Nu heb ik plan-
nen om in de tweede helft van september een 
fietstocht door Nederland te gaan maken. 
Een van de dingen die ik zo leuk vind aan  
fietsen is de vele ontmoetingen die het brengt. 
Vind je het leuk als ik met mijn fietscamper  
bij je langskom? Schrijf of bel me dan;  
marijkezaalberg@gmail.com of 06-29 00 44 33. 
Wie weet zien wij elkaar binnenkort! 
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Veranderingen bestuur en de Ontmoetingsdag! 

Age Braad heeft na zeven jaar ons bestuur 
verlaten. Hij heeft meer tijd voor zijn gezin 
en zichzelf nodig. Mariemirca Mérisier legt 
haar taken neer omdat zij gaat emigreren 
naar Amerika. 

Door deze veranderingen lukt het ons  
niet op 5 november a.s. de jaarlijkse  
Ontmoetingsdag te organiseren.  
Wij plannen een nieuwe datum in 2024. 

Wie op zondag 5 november 2023 bij  
Marijke thuis een kopje koffie of thee wil 
komen drinken is daar van harte welkom. 
Wel graag een paar dagen van tevoren bellen 
om te zeggen met hoeveel je komt en om een 
tijd af te spreken. 

Telefoon: 06-29 00 44 33. Mailen mag ook: 
marijkezaalberg@gmail.com. 

Erg welkom!

Stichting Naar School in Haïti is 
opgericht op 29 december 1998  
en ingeschreven bij de KvK te  
Meppel onder nummer  
04 05 76 45

Age, jij bent voor mij een heel grote steun 
geweest. In het bijzonder tijdens de negen moei-
lijke maanden dat ik door corona onafgebroken 
in Haïti was, belden we veel. Je bevestigde me 
keer op keer waar ik twijfelde of ik het nog goed 
zag. En je was degene die heel duidelijk zei dat 
ik snel terug moest naar Nederland, toen het 
echt te gevaarlijk werd. Ook regelde jij van al-
les, zoals de locaties van onze Ontmoetingsda-
gen en vergaderingen en je overlegde met Paul 
over kostenberekeningen en of iets verantwoord 
was. Dank je wel dat je ons bestuur zoveel jaren 
hebt versterkt! Mesi anpil! Dank je wel!

Mariemirca, heel erg bedankt voor alle notulen 
die jij de laatste negen maanden hebt gemaakt 
en voor jouw enthousiasme om te proberen 
meer Haïtianen bij ons werk te betrekken.  
En voor Instagram! Wij snappen nu beter hoe 
alles werkt. Heel veel geluk!  

Marijke
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