
Bedankt! Mèsi anpil!
Mijn naam is Jean Narcisse. Ik geef les aan de zesde klas.Graag wil ik u, 
donateur, bedanken voor uw inzet en vrijgevigheid om de kinderen hier 
onderwijs van goede kwaliteit te bieden. Dankzij Marijke Zaalberg en 
directeur Kempès draagt onze school bij aan het ontwikkelen van sterke 
waarden, verantwoordelijkheidsbesef en discipline. Het is een van de beste 
scholen in de wijde omgeving.

Dankzij u kunnen wij, ook in de huidige omstandigheden, nog steeds 
onderwijs geven, en hebben wij als onderwijzers nog een baan. Er is geen 
manier om u genoeg te bedanken. Ik weet dat het niet altijd makkelijk is om 
te helpen, maar dankzij uw geloof in onderwijs en uw hart voor ons land 
heeft u besloten te investeren in onze school - en daarmee in een betere 
toekomst voor de kinderen van Haïti.

Verderop in deze nieuwsbrief vertel ik u hoe het is om les te geven in deze moeilijke tijd.
Ik wens u gezondheid, wijsheid, vreugde en vrede. Blijft u alstublieft de mensen in Haïti steunen.

Dank u wel! Mesi anpil!
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Onze school - École Soleil de Hollande - is momen-
teel gehuisvest in Philipeau, een sloppenwijk in de 
gemeente Pétionville. Het eens zo vredige Kenscoff, 
met zijn veerkrachtige en hardwerkende bewoners, 
is zwaar getroffen door de golf van onveiligheid die 
bendes daar veroorzaken. Daarom hebben we onze 
locatie daar moeten verlaten.

Te midden van deze tegenspoed klinkt steeds  
hetzelfde gebed:
‘God, laat ons bespaard blijven dat deze misdadigers 
ook École Soleil de Hollande verwoesten - het laatste 
symbool van onze hoop.’

Het schooljaar 2025-2026 zijn wij begonnen op  
1 september, een maand vóór de officiële openings-
datum van 2 oktober die door de overheid was 
vastgesteld. Aanvankelijk waren er 53 leerlingen, 
van de kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Nu 
geven we les aan 250 leerlingen tot en met de 9e klas 
(examenklas) in het Centre Éducatif de la Fraternité, 
dat ons onderdak biedt en met wie we het gebouw 
delen. Onze leerkracht Odenie geeft daarnaast vanuit 
haar woonhuis les aan 17 leerlingen.

Ons werk gaat door als in ‘normale tijden’: leerlin-
gen ontvangen een hele of halve studiebeurs, en we 
verstrekken schoolboeken, ontbijt, hygiënekits en - 
waar nodig - voedselpakketten, kleding, schoenen en 
medische hulp. Bovenal geven wij degelijk onderwijs.

Ook vangen we leerlingen op van andere scholen die 
zich in door bendes bezette gebieden bevinden. De 
lokalen zijn klein, de werkomstandigheden moeilijk 
en de omgeving vijandig. 
Toch geven de liefde van de ouders, de vastberaden-
heid van onze leerkrachten en het enthousiasme van 
de leerlingen ons de kracht om door te gaan.

Deze werkelijkheid laat zien dat onze school een 
gemeenschap vormt - een gemeenschap die we samen 
hebben opgebouwd, met dank aan onze trouwe dona-
teurs, de Stichting Naar School in Haïti, de Associa-
tion École Soleil de Hollande en onze medewerkers, 
ouders en leerlingen.

De school zal blijven bestaan dankzij onze verbon-
denheid en gezamenlijke inzet.

Haïti zal niet vergaan – het zal uit zijn as  
herrijzen!

Kempe‘ s Jean

Het schooljaar 2025-2026: een jaar als geen ander

Kempès tijdens uitdeling voedselpakketten

 Stichting Naar School in Haïti  |  Nummer 3 - 2025



‘Kinderen zien groeien – dat voedt mijn liefde voor onderwijs’

Mijn naam is, Jean Narcisse, en ik woon nog bij mijn 
ouders. Zodra het weer mogelijk is, wil ik trouwen en 
mijn eigen huis afbouwen, om daar samen met mijn 
vrouw en driejarige zoontje te gaan wonen.

École Soleil de Hollande was mijn basisschool en 
heeft me gevormd tot wie ik ben. De school heeft ook 
mijn middelbare en universitaire opleiding betaald. 
Nu hoop ik door mijn werk iets te kunnen  
teruggeven.Sinds we niet meer in ons eigen school-
gebouw kunnen lesgeven, heb ik mijn werk anders 
moeten vormgeven. De ruimte waarin ik nu lesgeef 
is veel kleiner en benauwder. Eerder had elk kind zijn 
eigen tafel en stoel. Nu er meerdere kinderen samen 
op één schoolbank zitten, is het moeilijker om door 
de klas te lopen. De kinderen zijn daardoor meer 
op zichzelf aangewezen. Sommige onderwijsonder-
steunende activiteiten lukken nu niet. Ook moet ik 
harder praten. Maar we laten ons niet beperken door 
de omstandigheden - we geven alles wat we hebben!

Door wat de kinderen de afgelopen tijd meemaken, 
hebben ze eigenlijk psychologische begeleiding 
nodig. Ook al voel ik mezelf niet altijd sterk, ik blijf 
in de kinderen investeren: ik geef hun raad, steun 
en vooral liefde. Elke dag neem ik tijd om met hen 
te praten en aandacht te besteden aan de menselijke 
waarden die we op ‘Soley Oland’ hooghouden. 
Ik leer hun respectvol en vriendelijk met elkaar om 

te gaan, samen te 
werken en elkaar 
te steunen. Om 
de gedachten 
even te verzetten 
probeer ik ook 
leuke activiteiten 
aan te bieden, 
zoals tekenen en 
handwerken.

Goed onderwijs 
vormt kinderen 
tot eerlijke en 
gewetensvolle mensen. Hoewel de tijd zwaar is, put 
ik kracht uit de ouders die zich niet laten ontmoedi-
gen en blijven investeren in hun kinderen en in een 
betere wereld. De kinderen brengen me elke dag aan 
het lachen; hun enthousiasme en verlangen om te 
leren maken me blij. 

Onderwijs is mijn roeping. Ik houd van kinderen en 
vind het geweldig om hen te helpen hun proble-
men te overwinnen en zich te ontwikkelen. Ik blijf 
geloven dat mijn lessen - en ons onderwijs - kunnen 
bijdragen aan echte verandering en vooruitgang in 
mijn land.

Jean Narcisse

Lichtpunt

Wij horen natuurlijk veel meer verhalen dan we kunnen delen in onze nieuwsbrief en op onze website. 
Regelmatig staan we stil bij de schrijnende situaties waarin zoveel mensen in Haïti leven. Wij beseffen 
hoe zwaar het is, maar kunnen ons toch nauwelijks voorstellen hoe het écht moet zijn om te leven met 
voortdurende dreiging, onzekerheid, honger en angst.
Dat onze school ondanks deze omstandigheden blijft draaien, is een lichtpunt voor  
velen - of zoals Kempès vaak zegt: ‘Het licht van École Soleil de Hollande blijft branden.’  
Het geeft mensen moed en kracht om door te gaan en te blijven geloven in een betere 
toekomst. Ons team in Haïti doet ongelooflijk moedig werk. Ze blijven zich, ondanks  
alle moeilijkheden, onvermoeibaar en met groot enthousiasme inzetten voor onze  
leerlingen en de gemeenschap. Hun moed en toewijding raken ons telkens weer.  
Voor uw steun, die dit alles mogelijk maakt, zijn wij u oprecht dankbaar.  
Dank u wel!

Wij wensen u warme kerstdagen en een gezond, liefdevol 2026.
Peter, Paul, Mar, Agnes, Marijke, Donald, Rosemond en Ester
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‘Als je het kwaad ontmoet is het enige antwoord:  
nog meer het goede te doen’

Dit zijn de woorden die Gena* sprak kort nadat zij 
vrijkwam na een ontvoering. Zesentwintig dagen 
lang zat zij, samen met zeven medewerkers en 
een kind, opgesloten in een kleine, koude en vieze 
ruimte, met nauwelijks water of eten en voort
durende angst om hun lot. Haar woorden maakten 
diepe indruk op me.

In deze angstige en dreigende tijd in Haïti geldt 
voor alle mensen die op de vlucht zijn: help elkaar, 
sta klaar voor elkaar. En dat doen zij zo goed als 
ze kunnen. Ook vanuit Nederland helpen wij waar 
dat nodig is en kan. We geven les in een te klein 
gebouw:  
250 leerlingen zitten dicht naast elkaar op school-
banken, in klassen die slechts door houten schotten 
gescheiden zijn. Maar ze krijgen onderwijs, een 
ontbijt en schoon drinkwater. Ze kunnen kind zijn 
en zich veilig voelen.

Kathia (15) en Woodjina (11), de kinderen uit ons 
kinderhuis, zijn dit jaar door Kempès en zijn vrouw 
Rosita in hun gezin opgenomen. In oktober mocht 
ook Genia (16) bij hen komen wonen. Te weten dat 
deze kinderen mogen opgroeien in een hecht gezin, 
maakt mij gelukkiger dan wat dan ook. Wat ben ik 
Kempès en zijn vrouw dankbaar.

Tijdens mijn fietstocht door Frankrijk was het 
gemakkelijker voor me om de balans te vinden 
tussen de twee werelden waarin ik leef. Elke dag had 

ik contact met Kempès of 
Kathia. Op de fiets kon ik af-
stand nemen en was ik weer 
volledig in het hier en nu. Ik 
loste problemen onderweg 
op met de gedachte: ‘In Haïti 
zijn echte problemen. In te-
genstelling tot de Haïtianen 
heb ik vrijheid en kan ik 
gaan waar ik wil.’

Ik ben elke dag enorm dankbaar dat wij, samen met 
u, onze leerlingen en hun ouders kunnen helpen. 
De kerstdagen en het nieuwe jaar geven ons de 
kans om nog meer van het goede te doen. Juist in 
moeilijke tijden is het zo belangrijk om te blijven 
ondersteunen. Wij doen het samen! Dank je wel, 
dank u wel!

Ik wens u veel gezondheid in het nieuwe jaar, en 
veilige, warme kerstdagen.

Marijke Zaalberg
06-29 004 433

*Gena is directrice van Sainte Hélène, het weeshuis voor 
mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking 
waar Marijke drie jaar als vrijwilliger werkte, voordat  
zij begon met het geven van onderwijs in Haïti.  
Het interview met Gena kunt u terugluisteren  
op onze website (nieuws 9 sept. 2025) 
https://stichtingnaarschoolinhaiti.nl/laatste-nieuws/
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Sinds vijf jaar ben ik vrijwilliger bij Herinnerings-
centrum Kamp Westerbork. Samen met enkele 
collega’s onderhoud ik het kampterrein en geef ik 
rondleidingen aan bezoekers. Kamp Westerbork is 
een eerbetoon aan alle mensen die het ondenkbare 
hebben meegemaakt. 
Als gids voelen wij de verplichting hun verhalen te 
blijven vertellen, zodat we de verschrikkingen van 
de Holocaust niet vergeten en blijven opkomen voor 
menselijkheid, vrijheid en vrede. Want dat is niet 
vanzelfsprekend, zeker niet in de huidige tijd.

Ook nu zien we democratisch gekozen leiders die, 
eenmaal aan de macht, veranderen in dictators: 
zij schakelen tegenstanders uit, leggen media aan 
banden, treden democratische spelregels met voeten 
en verspreiden valse propaganda. Het zijn opnieuw 
verwarrende tijden.

Voor mijn werkzaamheden ontvang ik een vrijwilli-
gersvergoeding, maar dat geld heb ik zelf niet nodig. 
Het werk dat ik doe, geeft zin aan mijn leven en is 
betekenisvol voor de bezoekers. Al heel lang volg ik 
Stichting Naar School in Haïti. Jaren geleden stelde 
ik mijn schuur ter beschikking om ingezamelde  
goederen - onder andere vele tenten na de aard
beving in 2010 - op te slaan, totdat ze per container 
naar Haïti konden worden verscheept. 

Dit jaar bracht The Ride on Education maar liefst  
€ 20.876, - op voor de kinderen van onze school! 
Wat een geweldige prestatie.

Ik heb ongelofelijk veel bewondering voor Marijke 
en vind het ongekend wat zij in Haïti tot stand 
heeft gebracht: een arm land vol bendegeweld, waar 
de bevolking dagelijks wordt geconfronteerd met 
ontvoeringen, moorden en plunderingen. Wanneer 
we het hebben over vrede, dan is die in Haïti ver te 
zoeken.

Mijn vrijwilligersvergoeding schenk ik daarom jaar-
lijks aan de stichting. Daarmee help ik vier kinderen 
om naar school te gaan en elke dag een maaltijd te 
krijgen. Ik weet dat het een druppel op een gloei-
ende plaat is, maar elk leven telt, en hopelijk draagt 
dit bij aan een leven met een betere toekomst.

Piet Schut

Veertien fietsers stapten op de pedalen voor onze 
stichting. Dank jullie wel! Jullie zijn echt kanjers. 
En natuurlijk een groot dankwoord aan iedereen  
die deze toppers heeft gesponsord!
De tocht was extra bijzonder: in het kader van  
’80 jaar vrijheid’ reden de deelnemers langs de 
randen van de historische slagvelden van de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog. Een indrukwekkende 
ervaring die nog lang bijblijft.

Volgend jaar gaat de tocht naar Kopenhagen, de 
hoofdstad van Denemarken. Zet de datum alvast in 
uw agenda: 4 t/m 11 juli 2026. Mis deze  
onvergetelijke fietstocht niet!

Elk leven telt - donateur aan het woord

Fantastisch bedrag bij elkaar gefietst voor onze stichting!

Achter giften schuilen soms prachtige verhalen. Het verhaal van Piet Schut raakte ons 
bijzonder. Wij laten hem graag aan het woord.
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Ook in deze moeilijke tijden gaat ons werk door. Dankzij uw steun kun-
nen wij onze leerlingen en de Haïtiaanse gemeenschap blijven helpen. 
Elke dag is dit hard nodig.

Zo delen we nog iedere maand voedselpakketten uit aan kwetsbare 
mensen en arme gezinnen. Helaas weten we niet van iedereen waar zij 
nu wonen, maar wie ons wél kan bereiken, krijgt hulp. Zij kunnen een 
voedselpakket ophalen, en lukt dat niet, dan sturen we een klein geld
bedrag via de telefoon, zodat zij zelf iets te eten kunnen kopen.

Met € 35,- doneert u een voedselpakket. 
Met een donatie van € 37,50 per maand kan een kind een volledig 
schooljaar naar school.  
Met € 20,- helpen we een kind  
met tandpasta, een tandenborstel,  
zeep en een nagelknipper.
Elke bijdrage, groot of klein,  
maakt een wereld van verschil.  
Heel veel dank voor uw steun!

Maak uw gift over naar:
NL57 RABO 0369 4665 00 of  
NL20 TRIO 0320 3640 03
t.n.v. Stichting Naar School in Haïti
Of gebruik de QR-code hieronder.

Ons werk gaat door - help ook mee

Stichting Naar School in Haïti

www.StichtingNaarSchoolinHaiti.nl
Oostermaat 35, 9431 TV Westerbork
info@StichtingNaarSchoolinHaiti.nl

(0524) 85 62 39

Sinds 29 december 1998
KvK Meppel 04057645

Bankrekeningnummers: 
NL57 RABO 0369 4665 00
NL20 TRIO 0320 3640 03

Mobiel doneren

Scan de QR-code met de 
bank-app of camera op  
uw mobiele telefoon.
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